
In de Week gelegd, 22-25, 25-05-2025, Een enkel woord … 

Handelingen 15, 1-2.22-29; Apocalyps 21,10-14.22-23; Johannes 14,23-29 

 

In ‘De wankele rechtstaat’ (BNN-VARA) zoekt Coen Verbraak antwoord op de 

vraag of ons rechtssysteem kan omvallen. In de aflevering van 19-05-2025 

vertelden rechters, advocaten, officieren van justitie en een oud-minister 

over de spanning die hun werk met zich meebracht. Onze brei aan wetten en 

maatregelen ten spijt, maken bedreigingen uit de wereld van de 

georganiseerde misdaad, maar ook die van doorsnee burgers, het lastig. 

Houden we het ‘droog’? De druk op ons rechtssysteem leverde boeiende TV 

over een beklemmend perspectief. Blijft het ideaal van een rechtvaardige 

samenleving overeind?  

 

Een ‘samen’-leving zonder wetten, waar ieder zijn eigen regels stelt, is een onmogelijkheid. 

Dan heerst het recht van de sterkste. Recht vraagt om regels, maar wélke en hoevéél?  

Die vraag leefde ook onder de eerste christenen. Aan welke van de 613 ‘mitswot’, regels van 

het jodendom, moesten zij zich houden? Onder inspiratie van de heilige Geest besloten de 

apostelen en oudsten geen zwaardere lasten op te leggen dan de onvermijdelijke. Men mocht 

geen aan afgoden geofferde spijzen eten, noch verstikt vlees en bloed en men moest zich 

onthouden van ontucht. Een minimum aan regels voor een maximum aan resultaat: 

gerechtigheid.  

 

In het boek Apocalyps verwoordt Johannes dit ideaal in visionaire taal. Hij ziet  de heilige stad 

Jeruzalem, stralend van Gods heerlijkheid, uit de hemel neerdalen op aarde. De stad wordt 

omringd door een hoge muur. Deze is sterk en wankelt niet.  Zij telt twaalf poorten, 

geflankeerd door evenzoveel engelen. Een tempel ontbreekt, er is ook geen wetboek.   

God zelf is haar tempel, ‘evenals het Lam’, symbool van Christus. Hij spreekt niet alleen Gods 

Woord, Hij ís het Woord; enkelvoud! 

 

Wie Mij liefheeft zegt Jezus in het evangelie, zal mijn woord onderhouden. Hij 

voegt eraan toe dat God ons híerom zal liefhebben. Wie Gods woord 

onderhoudt en de weg van Jezus bewandelt, spreekt de taal van de liefde. Dan 

heb je aan een enkel woord genoeg en is het je hart dat spreekt. Jezus laat ons 

geen brei aan regels na, maar louter zijn vrede.  Wanneer ik er niet meer ben, 

zegt hij, zal God de Helper sturen, de heilige Geest. De Geest, zegt Jezus, zal u 

alles leren en in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Laten wij daarom 

open staan voor Gods woord. Dan wankelen wij niet en blijven wij overeind! 

 

 


