
In de week gelegd 21-25, 18-05-2025, Geloof en politiek! 

Handelingen 14, 21-27; Apocalyps 21,1-5a; Johannes 13,31-33a. 34-35 

 

Geloof en politiek komen overeen in het koesteren van een 

ideaal, een boodschap. Het verschil ligt erin dat het 

christendom gedragen wordt door mensen die zich bezield  

weten door een visioen dat niet alleen van mensen, maar 

ook van God is: een rechtvaardige wereld met plek voor 

iedereen. Omdat de oogmerken van mensen makkelijk  

botsen met de bedoeling van God, kun je niet spreken van  

christelijke politiek, maar wel van christenen in de politiek. Dat verlangt een kritische 

houding -mensen raken makkelijk van ‘de Weg’ en de leg. Het vraagt om geloof in het doel 

dat je verbindt met medestanders: de ander te laten delen in geluk in een complexe wereld.   

 

In de eerste lezing vandaag, horen we dat leerlingen de wereld intrekken met de boodschap 

die Jezus bracht: God houdt van ieder mens en roept ons op te werken aan een wereld 

waarin plaats is voor ieder. Ons wordt gevraagd te delen met wie gebrek lijdt. Deze radicale 

boodschap krijgt enorme bijval. Waar de apostelen de Blijde Boodschap verkondigen, krijgen 

zij vele leerlingen. Zo opent God voor de heidenen de poort van het geloof. 

 

De schrijver van de Apocalyps vertelt dat hij uit de hemel Gods heilige stad ziet neerdalen. 

Een stem klinkt: ziehier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij zijn volk wonen en de 

tranen van hun ogen wissen. Al het oude is voorbij en God spreekt: ‘Zie Ik maak alles nieuw.’ 

Voor de goede orde: de Hemel doet dit niet vóór ons, maar werkt mét ons mee. In de derde 

tekst horen we Jezus spreken tijdens het Laatste Avondmaal, dat hij nog maar kort met zijn 

leerlingen zal zijn. Hij geeft een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Geen oproep tot romantische 

liefde, maar pleidooi voor warme betrokkenheid bij de mensen om je heen.    

 

Dat is een ópgave. Elders zegt jezus dan ook dat hij hoopt dat de 

kinderen van het licht met evenveel overleg te werk zullen gaan als de 

kinderen van ‘deze wereld’ (Luk.16-8). Voor die opgave staan ook de 

christendemocraten (Trouw 29-04-2025). Kunnen zij op Europees niveau 

onderling zo samenwerken dat het ideaal van Jezus van Nazaret vorm 

krijgt? Dán bouwen geloof en politiek samen aan die ‘nieuwe stad’. 

 

 

 

 

  
 


