
In de week gelegd 20-25, 11-05-2025, Contact leggen 

Handelingen 13,14.43-52; Apocalyps 7, 9.14b-17; Johannes 10,27-30   

 

Yvonne van Gennip staat niet meer op de schaats, maar beweegt zich nog 

volop. Eerder dit jaar (Trouw, 14-03-2025) meldde zij dat haar stichting, YVG 

Talentfonds, jonge sporters helpt met hun plannen. Naast plezier in sport is 

het onderhouden van een netwerk voor haar super belangrijk. Het gaat haar 

om méér dan kennis; en wel om kennissen, contact, je aangesproken weten. 

Voor Yvonne hoort God daarbij: Hij is mijn kompas; Zij denkt weleens  aan 

een retraite in  het klooster en vergelijkt dit met de sport. Beide ziet zij als 

een passie waar mensen zich helemaal voor geven. ‘Je hele ziel en 

zaligheid erin leggen, dat geeft mij rust.’  

 

Contact leggen, ‘kennismaken’, staat centraal in de eerste lezing. De leerlingen van Jezus 

bereisden, verstrooid geraakt door vervolging in Jeruzalem, de toen bekende wereld. Daar  

brachten zij het grote nieuws van Jezus: God houdt van alle mensen, wij zijn Gods kinderen. 

In de grote stad Antiochië bezochten Paulus en Barnabas eerst de joodse gemeenschap, 

mensen van hun eigen volk. Die werd in het hart geraakt door deze blijde boodschap. Een 

week later kwam bijna de hele stad samen om hen te horen spreken. Daarop  werden leiders 

van het joodse geloof jaloers en bestookten hen met kritiek. Maar Paulus  en Barnabas zeiden 

dat de boodschap van Jezus Gods licht voor de heidenen is. Ondanks de tegenstand 

verspreidde dit woord van de Heer zich door heel de streek, en de leerlingen van Jezus 

trokken vol vreugde verder.  

 

Waar dit enthousiasme toe leidt vertelt het boek Apocalyps. Hier ziet de schrijver in een 

visioen een menigte zo groot, dat niemand haar tellen kan. Het zijn de mensen die tegen de 

verdrukking in, het goede nieuws van Jezus hebben omarmd en doorgegeven. Zij staan voor 

de troon van het Lam. Het lam, metafoor voor Jezus, zal hen leiden naar de bronnen van het 

leven en de tranen van hun ogen afwissen. Het contact met hem bevestigt ons in ons kind zijn 

van God …  

 

In het evangelie vandaag, zegt Jezus dat zijn schapen, de mensen van goede wil, 

naar zijn stem luisteren. Hij ként ze, want God heeft ze hem geschonken en 

niemand kan iets uit de hand van de Vader roven. Dit contact, die stem in ons 

hart, dat is het kompas dat ons thuisbrengt.    

 

 

 

 


