
In de week gelegd 19-25, 04-05-2025, Vervolgd en volgen 

Handelingen 5,27b-32. 40b-41; Apocalyps 5,11-14; Johannes 21,1-19 

 

Wordt vervolgd, lezen we bij een verhaal dat niet in één keer af is. We gebruiken de 

term ook waar mensen gestraft worden voor een misdrijf of moeten lijden voor hun 

geloofsovertuiging. Zo meldde Trouw (24-04-2025)  dat Rusland burgers massaal 

veroordeelt wegens hoogverraad, omdat zij andere politieke opvattingen koesteren. 

Reeds in april 2023 verhoogde Poetin de maximumstraf hiervoor van twintig jaar naar  

levenslang. Ook werd de definitie van dit misdrijf opgerekt, zodat het voor ongeveer 

alles kan gelden. Slachtoffers zijn o.a. Ksenia Karelina -ballerina- en Igor Poeskin -

piloot, omdat zij het opnamen voor het geslachtofferde Oekraïne. 

 

De eerste lezing vertelt dat in Jeruzalem de leerlingen van Jezus moesten vrezen voor 

vervolging door de joodse leiders. Niet langer mochten de leerlingen onderricht geven in 

Jezus’ naam. ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen’, menen zij. Daar voegen zij 

aan toe dat deze  leiders Jezus aan het kruis hadden laten slaan, maar dat God hem tot leven 

heeft gewekt en dat Zijn verhaal vérdergaat. Zij vervolgden hun getuigenis van de Blijde 

Boodschap die Jezus bracht: alle mensen zijn Gods kinderen.   

 

Het boek Apocalyps beschrijft in een toekomstvisioen de groei van de gemeenschap rond 

Jezus. Zijn boodschap van Gods liefde zal uiteindelijk alle mensen samenbrengen voor de 

troon van het lam Gods, een symbolische naam voor Jezus. Hij is het lam dat zich gaf  als 

genoegdoening voor onze zonden. Alle schepselen zullen hem loven en eren.  

 

Het evangelie vandaag, speelt zich af kort na de dood en verrijzenis van Jezus. De leerlingen 

zijn bij het meer van Tiberias, nog confuus van alles wat er met Jezus is gebeurd. Dan 

ontmoeten zij iemand die hen aan Jezus doet denken. Hij wijst hen rijke visgrond aan en zij 

vangen zoveel vis dat de netten bijna scheuren. Bij terugkomst heeft de man vuur gemaakt en 

brood gebakken dat hij samen met de vis de leerlingen aanbiedt. 

Eén van hen herkent in hem de Heer en zegt dit tegen Petrus. Het 

was de derde keer dat Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen 

verscheen. Jezus neemt Petrus apart en vraagt hem drie keer: ‘Heb 

je mij lief’? Alle keren bevestigt Petrus dit, Heer u weet alles! 

Jezus vraagt, zinspelend op het einde van Petrus’ leven, de kudde 

gelovigen te hoeden en te leiden en zegt tot slot: volg mij.  

 

 


