
In de week gelegd 14-25, 30-03-2025, Wakker worden! 

Jozua 5,9a.10-12; 2 Korintiërs 5,17-21; Lucas15,1-3.11-32  

 

De psychiater Karl Jung beweerde ooit: ‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie 

naar binnen kijkt, wordt wakker.’ Doet dit voormalig Minister Ronald Plasterk 

- op zoek naar de oorzaak van de politieke verschuiving naar rechts, wakker op 

de groep hoger opgeleiden wijzen? Met hun herhaalde nadruk op zaken als 

klimaat en vegetarisme vormen zij een nieuw establishment (Tel. 20-03-2025) dat 

weerzin oproept. Mogelijk vindt Plasterk in prof. Gabriël van den Brink een 

medestander. De laatste beweert dat de liberale politiek de moraal uit het oog 

verloor en ons probeert los te koppelen van het verleden (Trouw 14-03-2024). 

Resultaat: disbalans.  

 

In de eerste lezing komt het volk, onder leiding van Jozua, uit de slavernij van Egypte in het 

Beloofde Land aan. Naar buiten kijken -dromen over dat land- wordt naar binnen kijken: aan 

de slag! Het volk viert voor het eerst Pasen in het land dat God hen schenkt. De dagelijkse 

manna-regen houdt op en voortaan eten zij wat het land opbrengt. Maar de innerlijk kracht, 

nodig voor de opbouw van dit land, wordt gevoed door hun geloof in God. Hij wijst hen in 

zijn Tien Woorden een weg ten leven wijst. God is hun kracht. 

 

Sprekend over Christus, stimuleert ook Paulus ons naar binnen te kijken. Voor de mens die bij 

Jezus hoort, zegt hij, is het oude voorbij en is het nieuwe er al. God heeft zich, door het 

optreden van Jezus, met ons heeft verzoend. Hij ziet onze zonden, maart telt ze niet en wil 

zich met ons verzoenen. Dit vraagt ons om bekering: God zoeken en een zuivere weg door het 

leven gaan. Daartoe geeft Jezus ons de kracht, hij is het Woord van God.  

        

In de derde lezing illustreert Jezus Gods vergevingsgezindheid in de beroemde 

parabel over een vader met twee zonen. De jongste vraagt nog bij leven van zijn 

vader om de  erfenis, gaat de wereld in en verbrast zijn bezit. Wanneer hij berooid 

en hongerig terugkeert, vergeeft zijn vader hem alles en viert feest, blij dat zijn 

zoon is teruggekeerd en nog leeft. De oudste reageert jaloers dat zijn vader hem 

nooit iets gaf. Dan zegt zijn vader hem wákker te worden: alles wat van mij is, is 

ook van jou! Waar de jongste leerde zien en deel werd van het Beloofde Land,  

is de oudste nog onderweg …   

 

 


