
In de week gelegd 13-25, 23-03-2025, Keerpunt  

Exodus 3,1-8a.13-15; 1Korintiërs 10, 1-6.10-12; Lucas 13,1-9 

 

Op de vlucht voor farao komt Mozes in Midjan. De voormalige prins 

hoedt hier op dorre grond de schapen van een plaatselijke sjeik. In de 

woestijn, die ook tekenend is voor de toestand van zijn leven, ervaart 

Mozes God in een brandende doornstruik. Het is een vuur dat niet 

verteert; liefdesvuur? Wanneer Mozes vraagt: ‘Wat is uw naam?’, klinkt 

het antwoord: Ik Ben, en dat zal voor jou en het volk altijd Mijn Naam 

zijn. God wil redden! Dit voelt voor Mozes als een warm bad. Maar hij 

krijgt in één adem ook de opdracht om bij farao de vrijlating van het volk te eisen. Een absurd 

plan, dat juist daarin kans van slagen biedt. Het is alles of niks: to be or not to be.   

 

Het doet denken aan het plan van de Israëlische minister Nir Barkat. Hij wil onderhandelen 

over de oprichting van Palestijnse emiraten in plaats van een Palestijnse staat (Tel.15-03-2025).    

Volgens hem sluit dit aan bij het wezenlijke Arabische stamverband. Als voorbeelden noemt 

hij o.a. Koeweit, Dubai, en Saoedi Arabië. Barkat zoekt een leerpunt om tussen Israël en de 

Palestijnen tot vrede komen. Is dit een absurde gedachte of biedt het een keerpunt?  

 

In zijn brief aan de Korintiërs wijst Paulus op de tocht van het joodse volk onder Mozes’ 

leiding. Zij ontvingen allen het zegel dat God bij de brandende doornstruik gaf, namelijk Zijn 

Naam -Ik Ben er voor jou. Dit kregen zij als geestelijk voedsel mee. In de meesten van hen 

heeft God geen welbehagen gehad. Zij morden tegen Hem, zochten enkel hun eigen weg en 

velen kwamen om in de woestijn. Laat dit een les zijn, meent Paulus. Wie denkt stevig te 

staan, moet oppassen dat hij niet valt. Gods Naam biedt kansen, maar is ook een opdracht.  

 

Mensen die hun idealen willen verwerkelijken, krijgen gegarandeerd met tegenslag 

te maken. God deelt die niet uit, zegt Jezus, maar wél leer- en dus mogelijke 

keerpunten. Dan geeft hij het voorbeeld van de vijgenboom die al drie jaar geen 

vrucht geeft. De eigenaar zegt tegen de tuinman: hak hem maar om. De tuinman 

echter, antwoordt: laat hem nog dit jaar staan, ik verzorg hem extra. Misschien 

draagt hij volgend jaar vrucht. Zo niet, dan kunt u hem omhakken.  

Leerpunt brengt keerpunt. 

 

  

 

 

 


