
In de Week gelegd 11-25, 09-03-2025, Kromme wegen, rechte wegen.   

Deuteronomium 26,4-10; Romeinen 10,8-13; Lucas 4,1-13 

 

De weg naar elkaar openhouden bij kwesties over leven en dood, kan een hele opgave 

zijn. Neem abortus, vroeger onbespreekbaar, maar ook nu bekritiseert Alina Chakh 

(voorzitter AVA) onderzoek naar de toename ervan (Trouw, 28-02-2025). Hoe minder 

aandacht hiervoor hoe beter, meent zij: ‘Eigenlijk moeten we ons er niet meer zo druk 

over maken’. Chakh wil wegblijven van morele discussie, maar zet daar met haar 

stellingname zelf op in. Begin maart besloot de Tweede Kamer, gezien het belang, dat 

dit onderzoek er toch komt; gedeelde zorg opent een weg.              

 

In de eerste lezing vandaag, roept Mozes het volk op om bij aankomst in het Beloofde Land 

de Heer een korf met vruchten van het land aan te bieden. Dank Hem na jullie strijd op leven 

en dood in Egypte en de zware jaren in de woestijn met de woorden: ‘mijn vader was een 

zwervende Arameeër en wij zijn een groot, machtig en talrijk volk geworden.’ Met zijn 

woorden wijst Mozes ook óns een weg in de omgang met God, die leven geeft. De Heer ziet 

om naar mensen en verlost ons uit de woestijn die bestaan soms is. God biedt met zijn woord 

een weg van leven.  

 

Ieder kent momenten dat je al zoekende geen woorden hebt, er ‘niet uitkomt’. Paulus wijst op 

de Schrift: het woord is vlakbij, in onze mond, in ons hart. Immers Jezus schenkt het 

verlossende woord van liefde en bemoediging op onze levensweg. Ook wij zijn zwervers, 

zoekend naar geluk op onze levenstocht. Wij maken we fouten op die reis, maar wie Jezus 

aanroept, vindt redding en vergiffenis. Zijn woord wijst ons een begaanbaar pad.  

 

Bij het doopsel van Jezus in de Jordaan, klinkt Gods stem: Jij bent mijn zoon, de 

welbeminde. Jezus moet dit verwerken, en zoekt zijn weg. Dan voert de Geest hem 

naar de eenzaamheid van de woestijn. Na veertig dagen krijgt Jezus ‘honger’; 

waarnaar? Om grip op hem te krijgen, stelt de duivel Jezus op de proef: Laat zien: 

kun jij van stenen brood maken, wil je mij aanbidden in ruil voor macht, laat jij je 

door engelen dragen? Jezus kiest niet voor het ego, maar voor de weg die plaats 

biedt aan God en ieder mens. Ja, hij is de weg, en ook de waarheid en het leven.     

  

 

 

 

 

 

 


