
In de Week Gelegd 10-25, 02-03-2025, Opgeleid of afgeleid 

Sirach 27,4-7; 1Koriniërs 15, 54-58; Lucas 6, 39-45  

 

De hele geschiedenis door zijn mensen bezig zich te 

onderscheiden. Wie er goed uitspringt krijgt kansen, maar 

wie de rij sluit, betaalt het gelag. Getroffen door 

kansenongelijkheid wijst Dylan van Gerwen (Trouw17-02-2025) 

op de spagaat tussen praktisch en theoretisch opgeleiden. 

Hij wijst op de kloof tussen mensen met een 

academisch/HBO diploma en de praktisch geschoolden, 

en op het verschil in maatschappelijke waardering. Van 

Gerwen verklaart de afkorting PvdA  als ‘partij van de 

academici’. We kennen allemaal nog wel de ‘lievelingetjes van de meester/juf’. Dat 

verziekte de onderlinge sfeer. Willen we zo doorgaan of kan het ook anders? 

 

Mogelijk dat de lezingen vandaag zich laten duiden in dit verband. Sirach, de profeet, 

zegt dat het werk van de pottenbakker in de oven wordt beproefd. Daar wordt de 

man op afgerekend. Een pottenbakker, of welke beroepsbeoefenaar ook, moet 

deugdelijk zijn opgeleid, want hij wordt getoetst in zijn berekening. Zo laat de vrucht 

van de boom het werk van de kweker zien. Echter, naast ons verstand moet ook ons 

hart, héél de mens dus, ontwikkeld en gevormd worden. Alles moet kloppen! 

 

Ons leven vraagt vanuit zichzelf om een lijn van ontwikkeling. Zou ons leven nergens 

toe leiden, het zou ons diep ongelukkig maken. Paulus signaleert dat dankzij het 

optreden van Christus, ons vergankelijke leven met onsterfelijkheid is bekleed. Door 

Jezus’ optreden is de dood verslagen en gedood. Hij schenkt ons toegang tot het 

eeuwig leven. Goed voorbeeld doet goed volgen, daar kunnen wij kunnen van leren. 

Willen wij ons daarvoor inspannen en stellen wij daar ons hart voor open?  

 

Niemand zal een aannemer zonder opleiding een brug of huis laten bouwen, en ook 

geen opdracht geven voor een schilderij of een symfonie. Scholing van én met 

elkaar, vorming, hebben wij nodig. Bijzonder om Jezus vandaag te horen zeggen: De  

leerling staat niet boven zijn meester; maar zal als hij ten volle 

gevormd is, als zijn meester zijn. Hij maant ons op te houden met het 

wijzen op de splinter in het oog van een ander, terwijl er een balk 

steekt in ons eigen oog. Ons hart heeft vorming nodig zodat wij uit 

haar goedheid, het goede tevoorschijn halen. Het gaat om heel de 

mens en om alle mensen; niemand uitgezonderd. Dan wordt het iets! 

 

          

 

 

 

 

 


