
In De Week gelegd, 07-25, 09-02-2025, Geloof dat adem geeft 

Jesaja 6, 1-2a. 3-8; 1Korintiërs 15, 1-11; Lucas 5, 1-11  

 

Afgelopen Januari zei John Verhoeff na 45 jaar het onderwijs vaarwel (Stadskrant Den 

Haag, 29-01-2025). Met zijn drieslag: ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen 

inspireerde hij ouders en leerlingen hun kansen te verwerkelijken: ‘zolang je ergens 

in gelooft, kan in het onderwijs alles’. Maakt een bezielende gedachte mensen rijp 

voor een ideaal? Je begint dan eigenlijk met niets dan ‘gebakken lucht’. Maar 

eenmaal geïnspireerd, kunnen wonderen gebeuren.   

 

Jesaja ademt die ‘lucht’ in het visioen waarin hij God ziet op een hoge troon. De sleep van 

Zijn mantel vult de tempel en engelen juichen naar elkaar: ‘Heilig is de Heer’. De tempel 

schudt op zijn grondvesten, staat vol rook en de profeet voelt zich verloren en onwaardig. 

Met het vuur van een kool op het altaar reinigt een engel zijn lippen. Gezuiverd kan hij Gods 

woord verkondigen. De boodschap van Jesaja is als frisse lucht: vertrouw op  de Heer en geef 

mensen ‘lucht’ in Gods Naam, Ik ben er voor jou. 

 

In zijn brief aan de Korintiërs wijst Paulus op de betekenis van het evangelie, het goede 

nieuws waarop het leven van Gods kinderen is gegrondvest. Ons leven is zo waardevol , dat 

God zijn zoon stuurde die voor ons leed en stierf. Paulus vervolgt dat Jezus opstond uit de 

dood en ons meevoert in zijn verrijzenis. Onze bestemming is niet het graf, maar Gods 

heerlijkheid. Dan noemt Paulus de vele mensen, waaronder zichzelf, die Jezus na zijn 

verrijzenis hebben gezien. Aanvankelijk een vijand van de kerk, kwam Paulus tot geloof in 

Jezus. Daar ademde hij helemaal van op!    

  

Wanneer Jezus bij het meer van Gennesaret Gods woord verkondigt, 

raakt de hemel de aarde aan en zet het mensen in beweging.  Zo zegt  

Jezus tot Petrus uit te varen en de netten in zee te werpen om vis te 

vangen. Als Petrus zegt dat de vis niet ‘hapt’, raadt Jezus hem naar het 

diepe te varen en opnieuw de netten uit te gooien. Dan vangen zij zoveel 

vis dat de netten dreigen te scheuren. Petrus is ontzet en valt voor Jezus 

neer; hij voelt zich onwaardig. Maar Jezus zegt hem: ‘Voortaan zul je 

mensen vangen en bij mij brengen’. Petrus en zijn maats krijgen door 

Jezus ‘lucht’ van Gods liefde, laten hun netten achter en geven die 

levensadem  door. 

 


