
In De Week Gelegd, 03-25, 12-01-2025, Vrij zijn 

Jesaja 42,1-4. 6-7; Handelingen 10, 34-38; Lucas3,15-16.21-22  

 

Het Liberalisme preekt het geloof dat ieder individu vrij is in zijn speurtocht 

naar geluk, en dat we daardoor ook samen vrij en gelukkig zijn. Dat klinkt 

aardig, maar is niet waar. Neem de adverteerder in Trouw, 02-01-2025, die ‘alle 

mensen die alleen zijn’ een gelukkig nieuwjaar wenst. De afzender vermeldde 

haar naam en adres. Zoekt zij uitbreiding van haar kennissenkring, is zij 

eenzaam? Méér dan individuen, zijn mensen personen die naar verbinding 

zoeken. Wie zich daarin herkent, begrijpt dat eigenbelang wijkt voor hoger 

belang. Dat kan ons zwaar vallen. Zijn wij bereid tot dienstbaarheid ? 

 

In de eerste lezing kondigt Jesaja de komst van Gods dienaar aan, die het ‘gekwetste riet’ (de 

gewonde mens) niet breekt, maar juist heelt. De profeet presenteert hem als de man van Gods 

verbond met het volk. Hij bevrijdt allen die wonen in de vele kerkers van het duister.  

Jesaja ‘adverteert’ het geluk dat wij in het verbond met de Heer zullen vinden.  

 

Petrus pakt dit thema in de tweede lezing op en zegt dat ieder die ontzag heeft voor God en 

het goede doet, de Heer welgevallig is. Wij staan daarmee voor een keuze. Voor Petrus  steekt 

Jezus hierin boven ieder uit. Immers, hij ging ‘weldoende’ rond en genas ieder die onder 

dwingelandij van ‘de duivel’ stond, het egoïsme. ‘God was met hem’, zegt Petrus, en wel zo 

sterk dat hij en de leerlingen in Jezus de Heer herkenden. Zij zagen in hem dat de weg naar 

geluk via het verbond met God én elkaar loopt. Zonder dit rest ons eenzaamheid.   

 

Het evangelie van Lucas verhaalt dat velen zich bij de Jordaan door Johannes lieten 

dopen. Met de boodschap ons te bekommeren om God en de ander en zo een nieuw 

leven te beginnen, trekt hij veel leerlingen. Velen vragen zich af of hij de Messias is. 

Maar Johannes zegt dat de Hemel iemand stuurt die sterker is dan hij. Als Jezus door 

hem gedoopt wordt en vervolgens opgaat in gebed, ‘gaat de hemel open’. De heilige 

Geest in de gedaante van een duif daalt over hem neer en er klinkt een stem: ‘Gij zijt 

mijn welbeminde, in wie ik welbehagen heb.’ Op deze basis bouwt Jezus verder. 

Daarmee wenst hij ons een gelukkig leven met God en elkaar. Doen we mee?  

 

 

  

 

 

 


