
In De Week gelegd 51-24, 15-12-2024, Geluk is een werkwoord 
Sefanja 3,14-18a; Filippenzen 4,4-7; Lucas 3,10-189 

 

 

In Syrië gebeurde wat geen mens voor mogelijk hield. De tiran 

Assad nam de vlucht en de gevangenissen zijn -voorlopig- leeg. 

Het NOS journaal (08-12-2024) toonde een vrijgelaten gevangene 

die de volgende dag zou worden geëxecuteerd! Hij en vele 

anderen zijn nu verlost. Gejuich klinkt overal en God jubelt mee!  

 

De profeet Sefanja kondigt in de eerste lezing onheil en verwoesting aan, want het 

volk toont geen respect voor de Heer en zijn woord. Maar, wanneer een rest van het 

volk de Heer wél dient en Zijn woord onderhoudt, zal er jubel en gejuich klinken. Dan  

woont de Heer ‘binnen uw muren’, zegt Sefanja, en geeft God opnieuw blijk van zijn 

liefde. De Naam van de Heer luidt immers: JHWH: Ik ben er voor jou! Waar wij zijn 

Naam  beantwoorden, vervalt het vonnis en verschijnen vrede en geluk. Sefanja 

besluit: ‘De treurige lieden die ver van het feest blijven, haal ik weg.’ Het feest is 

immers het loon voor de gerechtigheid, die tot stand kwam door het woord van de 

Heer: Ik ben er voor jou. Dat woord doet wonderen! Geluk is een werkwoord! 

 

Waarschijnlijk verwachtte u het niet, maar Paulus zélf leeft in gevangenschap in 

Efeze als hij deze brief schrijft. Hij voelt zich súper. Zijn ‘recept’: wees vriendelijk voor 

alle mensen en weet de Heer nabij. Je zorgen zijn bij Hem in goede handen. Noem 

de Heer je wensen, schenk hem je dankbaarheid en de vrede van God, die alle 

begrip te boven gaat, zal je deel zijn. Hier klinkt de echo van Sefanja.    

 

Waar mensen vol zijn van zichzelf en zich om ‘God noch gebod’ bekommeren, gaat 

het gruwelijk mis. Een zware ontploffing zaaide op 07-12-2024 dood en verwoesting 

in de Haagse wijk Mariahoeve. Ook hier zien we dat geluk niet vanzelf op ons bord 

komt, maar van mensen een vriendelijke geest, inzet en 

betrokkenheid vraagt. Geluk scheppen we met elkaar. In het 

evangelie vandaag zegt Johannes de Doper helder: deel wat 

je bezit met wie gebrek lijdt. Dat geldt natuurlijk ook waar het 

gaat over vreugde. Toehoorders reageren enthousiast en 

vragen Johannes of híj wellicht de messias is. Maar, doelend 

op Jezus, zegt Johannes dat de messias ná hem komt. En 

wanneer Jezus zich openbaart, vraagt hij de mensheid zijn 

voorbeeld te volgen. Aan het werk dus!  


