
In De Week Gelegd 01-25, 29-12-2024, Een ander gezicht 
Sirach 3,2-6.12-14; Kolossenzen 3,12-21; Lucas 2,41-52 

 

‘Europa bevindt zich in crisis’, zegt topeconoom en voormalig 

premier van Italië, Mario Draghi (Trouw,23-12-2024). China en de 

VS dwingen de EU keuzes te maken. Bij onderlinge Brusselse 

verdeeldheid, groeit de nood aan saamhorigheid en daadkracht. 

Dat Europa een vuist kán maken, bleek bij de stemming over de 

importtarieven op Chinese stekkerauto’s. Die kwam erdóór. 

Luisteren naar en kiezen voor elkaar is voor Europa geen luxe, 

maar noodzaak. Daaraan vásthouden geeft, zeker met het oog op 

het nieuwe jaar, een ander gezicht.     

 

De lezingen blikken vandaag alle drie naar de ‘hoeksteen van onze samenleving’, het gezin. 

De profeet Jezus Sirach is trouw aan de joodse traditie, maar staat ook open voor de 

Hellenistische beschaving van zijn tijd; hij combineert geloof en humanisme. Conform de 

joodse wet legt hij het gezag in het gezin bij de vader, maar voegt daaraan toe dat het oordeel 

van de moeder bindend is voor haar zonen. Wat in het onderlinge contact door onze fouten -

zonden- is afgebroken, wordt gerepareerd  door bewezen weldaden.   

 

De verhoudingen binnen het gezin vormen een spiegel. Paulus biedt de christenen van 

Kolosse een vergezicht: niet de leider, maar de geliefde uitverkorenen sámen zijn het 

uitgangspunt. Dit vraagt om onderlinge verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.  

Wij vormen gemeenschap en zijn tevens ‘geroepen tot vrijheid (Gal.5,13)’. Binnen dit 

spanningsveld zegt Paulus tot de vrouw ‘onderdanig’ te zijn aan de man, en tegen de man zijn 

vrouw lief te hebben. Feitelijk vraagt hij hen zich te voegen naar elkaar. Hij voegt eraan toe: 

‘Vaders terg uw kinderen niet, maar schenk hen moed’. Immers, het leven kent zoveel 

uitdagingen; ga die samen aan.    

 

Lukas vertelt dat de twaalfjarige Jezus met zijn ouders voor het paasfeest 

naar Jeruzalem was afgereisd. Bij hun terugtocht was hij, tegen de afspraken 

in, achter gebleven. Zijn ouders misten hem en zochten in paniek. Na drie 

dagen vonden zij hun kind in de tempel, luisterend naar de schriftgeleerden. 

Op de vraag van zijn moeder: ‘Waarom heb je ons dit aangedaan?’, 

antwoordt Jezus dat hij in het huis van zijn Vader moest zijn. Dat begrepen zij 

niet, maar hij ging met hen mee naar huis en was hen gehoorzaam. Met de 

jaren groeide Jezus in wijsheid. God hield van hem en de mensen ook.  

Onder zijn inspiratie krijgt het leven een ander gezicht. Zalig Nieuwjaar!     


