In de week gelegd 47-24, 17-11-2024, Onze tijd
Daniel 12,1-3; Hebreeén 10,11-14.18; Marcus 13,24-32

De lezingen vandaag gaan over een tijd, gekenmerkt door chaos en nood.
Angst daarvoor kan je bekruipen bij berichten in de media. Naast oorlog in
Oekraine en in Isra€l/Palestina vormen meer plaatsen een brandhaard.

In Teheran protesteerde een kwetsbare studente in ondergoed tegen een
misdadig regime. Amsterdam wordt juist bedreigd door demonstranten die
zich bedekken en de veiligheid geweld aan doen. Laat het helder zijn, er zijn
zoveel tijden van nood als er mensen zijn. Angst voor het onbestemde
gevaar kan iedereen treffen, te allen tijde.

De profeet Daniél belooft dat in die tijd van allergrootste nood de vorst Michaél zal opstaan
om de ‘kinderen van uw volk te beschermen’ tegen het duivelse kwaad. De aartsengel zal
veiligheid brengen voor zwakke en kwetsbare mensen en Gods schepping dienen. Daniél
biedt ons uitzicht op ‘gevleugelde -hemelse- bijstand’. Er is redding voor alle mensen van
goede wil, zowel voor levenden als voor hen die ‘slapen in het stof’, de gestorvenen.

Wie al het kwaad dat zich op de wereld afspeelt in ogenschouw neemt, inclusief ons eigen
prutswerk, kan zich afvragen: zijn die zonden door vroom gebed en goede werken weg te
nemen? Paulus zegt daarover in de tweede lezing: nee. Op de vraag uit psalm 121, waar onze
redding vandaan komt, wijst Paulus naar Christus. Want Jezus heeft, met het offer van zijn
leven, vergiffenis voor onze zonden verkregen. Voor velen van ons is die weldaad niet te
bevatten, ‘ongelooflijk’, zeggen we dan.

Ook Jezus spreekt over een dreigende ondergang: In die dagen zullen
zon en maan (afgoden van volkeren in Jezus’ tijd) verduisteren. Dat
geldt voor ¢lk ideologisch dwaallicht, politiek en wetenschappelijk,
waar dit vernietigt wat mensen dierbaar is. Op de vraag wie ons van
dit gevaar redt, wijst ook Jezus op hulp uit de hemel: Hij z¢If!
Mensen willen weten wannéér dit staat te gebeuren. Jezus merkt op
dat de zomer in aantocht is als de twijgen van de vijgenboom zacht
worden. Dus, wanneer wij, als die boom, ‘verzachten’, groeien wij
naar het licht én voltooiing. God weet wanneer, besluit Jezus.




