In De Week Gelegd 48-24, 24-11-2024, ‘Niet van deze wereld’
Daniél 7,13-14; Apocalyps 1,5-8; Johannes 18,33b-37

‘Voor niets gaat de zon op’. Net als lucht, regen en
buitenwater is zij gratis. ‘Niet van deze wereld’, hoor je dan,
want we zijn immers gewend voor alles te moeten betalen.
Toch hoopt het Britse ‘Space Solar’ over drie jaar als eerste
hemelse stroom, aan lJsland, te leveren (Trouw,15-11-2024).
Collectoren in de ruimte vangen zonnestralen op om ze te
richten die op een station op aarde waar radiostralen
constant () omgezet worden in stroom; het hele jaar, dag
en nacht door! De prijs van één kWh komt uit op 2,5 eurocent. Een IJslands bedrijf
tekende al voor het afnemen van de eerste stroom. Het klinkt als een visioen.

De profeet Daniél beschrijft een bijbels visioen. Hij had dit in de nacht, en zag een
menselijke persoon die op de wolken des hemels voor ‘de Eeuwige’ werd geleid.
Hem werd heerschappij gegeven die nooit verloren gaat, een koninkrijk dat blijft.
Waar wij op aarde te maken hebben met de strijd om het bestaan en de tijdelijkheid
van alles, valt hier een wereld van eeuwige vrede en voorspoed ‘uit de hemel’.
Zweverig, niet van deze wereld?

Een echo van dit visioen weerklinkt in de lezing uit de Apocalyps. Hierin wordt ons
de genade toegezegd van Jezus, die de getrouwe getuige is van Gods liefde. Jezus’
offer heeft van mensen een koninklijk geslacht van priesters voor God gemaakt. Hij
komt op de wolken des hemels om dit vergezicht waar te maken. Jezus is de ‘Alfa en
de omega’, het begin en het einde. In hem straalt Gods belofte van eeuwige liefde
voor al zijn kinderen. Zij wordt ons geschonken als genade, ‘voor niets’.

Inderdaad, niet van deze wereld.

Dit visioen, dit goddelijke plan, verwerkelijkt zich niet vanzelf. Het
schildert ons een toekomst voor, die wij samen waar kunnen maken.
Omdat het zo tegengesteld is aan onze realiteit, zullen de dragers
ervan al gauw als wereldvreemd worden beschouwd. Zo

verkondigde Jezus dat God alle mensen zijn licht, liefde en waarheid Mijn koninkrijk
is niet van deze wereld.

schenkt. Hij toonde daarmee Gods gezicht aan de wereld. Voor
Pilatus gebracht, vraagt deze: ‘Bent u de koning der joden?’ Daarop
antwoordt Jezus dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is; anders
dus. In hem straalt in deze wereld Gods werkelijkheid door. Wie
vangt dat signaal op en geeft het door? Wij misschien?




