
In de week gelegd 44-24, 27-10-2024,  Zien en verder gaan 

Jeremia 31,7-9; Hebreeën 5,1-6; Marcus 10,46-52  

                                                                                                                                              

De VRT zond vorige week de eerste aflevering uit van ‘De staat van de 

Kerk’. Vroeg Jezus ooit alle mensen tot zijn leerlingen te maken, in een 

onderzoek van kerkjurist Rik Torfs spreekt deze in Rome met bisschoppen 

en kardinalen over het bestuur in de R.K. Kerk. Hoge officials van een kerk 

geplaagd door schandalen en blinde vlekken. Hun openheid valt op. Zo 

bekent kardinaal Müller dat hij niet met de paus overweg kan; volgens een 

collega omdat hij hem de les las. Franciscus wil de kerk bij de tijd brengen, 

maar kampt met tegenstand (Trouw, 19-10-20124). Is er perspectief?  

 

Waar realisten in het Westen over geloof en kerk een somber toekomstbeeld 

schetsen, spreekt de klaagprofeet Jeremia vandaag gelovigen van zijn én onze tijd 

moed in. Hij voorspelt weliswaar Jeruzalems ondergang door Babylon, maar voorziet 

óók redding door God van wat Israël rest: ‘Ik haal hen terug van het einde der aarde, 

de blinden en de lammen’. Geldt zijn woord: ’Bedroefd gingen zij heen, getroost leid 

ik hen terug’, ook voor de kerkverlaters van onze tijd?   

 

In zijn brief aan de Hebreeën schetst Paulus een realistisch beeld van geestelijken 

van zijn tijd. Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en vertegenwoordigt 

hen bij God. Hij moet offers voor hun zonden, maar ook voor zijn eigen zonden 

opdragen. Geen mens zonder donkere kant, uitgezonderd Christus. God heeft hém 

de eer van het hogepriesterschap toegekend. Er verschijnt zicht, de weg gaat verder!  

  

Wanneer je geen licht ziet, heb je een ander nodig die blokkades 

opheft. Bartimeüs, een blinde bedelaar in Jericho, verneemt dat 

Jezus in de stad is en schreeuwt om hulp. Omstanders snauwen 

hem toe te zwijgen. Maar Jezus stopt en vraagt: ’Wat wilt u dat ik 

voor u doe?’ Bartimeüs antwoordt: ‘Heer, dat ik mag zien’. Daarop 

zegt Jezus: ’Ga, uw geloof heeft u gered’. Terstond kon hij zien en 

sloot zich bij hem aan op zijn tocht. Het gebeurt soms dat je gaat 

zien omdat een ander je licht in de ogen gúnt. De kerk en paus 

Franciscus hebben die goodwill van ons nodig om verder te gaan.  

Dan valt het oude weg en wacht een weg naar de toekomst! 

 

 

 


