
In de Week gelegd 38-24, 15-09-2024, Geloof gaat stereo. 

Jesaja 50,5-9a; Jakobus 2,14-18; Marcus 8,27-35 

 

De NOS berichtte 08 september over de reis van de 87 jarige paus 

Franciscus naar  Azië en Oceanië. Ondanks zijn broze gezondheid 

sprak hij in Papoea-Nieuw-Guinea voor vele tienduizenden en 

vroeg hen een einde te maken aan geweld, ontrouw, uitbuiting, 

alcohol- en drugsmisbruik, een oproep die in vele landen op zijn 

plaats zou zijn. Hier sprak niet een mens die aandacht voor zichzelf 

wil, maar iemand die mensen oproept ruimte te maken voor God en voor elkaar.  

Paus Franciscus bemoedigde de mensen. Ook al ligt uw land voor velen ‘ver weg’, 

zei hij, God is dichtbij. Wij ontmoeten God in het geloof en in de liefdevolle nabijheid 

van medemensen. Die twee gaan sámen, eigenlijk net zoiets als stereo bij muziek. 

 

Opvallend in dit verband is de opmerking van de profeet Jesaja die vertelt dat de 

Heer ‘zijn oor ontsloten heeft’. Oren waarmee hij naar God én naar mensen kan  

luisteren. Voor Gods opdracht is Jesaja niet wegeglopen. Hij weet dat zijn vijanden 

zullen verdwijnen als een oude jas die vergaat, want God zal hem helpen. Maar hóe 

dan, door een engel uit den hoge, een medemens met een goed hart, allebei …?  

 

De apostel Jakobus denkt praktisch. Hij beweert: ‘Broeders, wat baat het een mens 

te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof 

hem soms redden?’ Hij gaat zo ver te zeggen dat een geloof zonder daden een loos 

geloof is, ‘dood’ dus. Geloof blijkt tweerichting verkeer, ’stereo’. Je krijgt geloof en in 

je gedrag geef je daar vorm aan. Logisch? Ja, maar niet eenvoudig … 

 

Dat ervaart ook Petrus in het evangelie vandaag. Op de vraag van 

Jezus ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’, antwoordt Petrus dat Jezus de 

Christus is, de redder. Daarop antwoordt Jezus dat hij zal moeten 

lijden en sterven. Petrus wil daar niet van horen, maar Jezus zegt 

dan radicaal: ’Weg, satan, terug, jij laat je leiden door wat mensen 

willen, niet door wat God wil’. God is er voor ons en wil dat wij er 

voor elkaar zijn, wanneer het erop aan komt. Wie Jezus wil volgen, 

moet zijn ego loslaten en kiezen voor de ander. Dan leven wij zoals 

God van ons vraagt, en gaat geloof stereo!     

 

 

 

 


