
In de week gelegd 35-24, 25-08-2024, Houd koers! 

Jozua 24,1-2a.15-17.18b; Efeziërs 5,21-32; Johannes 6,60-69 

 

Bij de vraag: hoe blijf je op koers, zien velen een kapitein 

aan het scheepsroer voor zich, die die de koers uitzet. Bij 

zwaar weer echter, rest een schipper soms niet meer dan 

het hoofd boven water houden. Afgelopen maandag verging 

bij Palermo het zeiljacht Bayesian. Friese Schipper Karsten 

Börner redde zwaargewonden en bracht een baby veilig 

aan land (NOS 21-08-2024). Op zee moet een mens zich 

aanpassen om er het beste van te maken.  

        Gaat dat ook op voor ons, aan wal?   

 

Toen het volk van Israël onder leiding van Jozua het Beloofde Land binnentrok, 

kwam de vraag: hoe verder? Gaan wij onze eigen koers, of passen wij ons aan bij de 

mensen die hier al zijn, bij hun godsdienst en wetgeving? Israël kiest ervoor God te 

dienen: Hij had hen uit het slavenhuis van Egypte geleid en zich aan Mozes 

geopenbaard als: Jahweh, Ik ben er voor jou. Er is richting gekozen; hoe blijf je op 

koers? Het volk wil ‘samen blijven’; wil het ook ‘samenleven’ met de anderen?  

Deze vraag is heel actueel. Hoe vinden we een gezamenlijke weg naar geluk? 

 

Paulus wórstelt met die vraag. In zijn tijd waren er in de bewoonde wereld veel 

culturen die sterk verschilden met de joodse gebruiken. Paulus verkondigt de  

boodschap van Jezus, dat God alle mensen lief heeft. Toch geven omgangsregels, 

zelfs tussen gezinsleden, al snel aanleiding tot meningsverschillen. Paulus begint zijn 

betoog met te zeggen: ‘Wees elkaar  onderdanig’: schik je naar elkaar. Hij vraagt dat 

we ons aanpassen aan elkaar, zeker in perioden van storm maar ook bij windstilte, 

en tovert daarmee een beeld zo divers als ons leven. 

  

Dat dit tot meningsverschillen en conflicten kan leiden, ervaart Jezus zélf, als hij zijn 

volgelingen voorhoudt dat hij het ‘brood’ is dat uit de hemel is neergedaald. Hij 

vergelijkt het opnemen van zijn woord met het eten van zijn vlees 

en drinken van zijn bloed; het is van hém!. Leerlingen namen hier 

aanstoot aan, er kwam gemor vertelt Johannes. Jezus antwoordt: 

‘Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut’. 

Jezus voedt ons met zijn Geest. Dát is het  voedsel dat hij ons 

schenkt, het ‘brood’ dat komt van God op onze weg naar geluk. 

Het roept ons op tot inschikkelijkheid en respect voor elkaars 

ruimte. Houd koers en elkáár vast!  


