In de Week gelegd 34-24, 18-08-2024, Leren doet een beetje pijn
Spreuken 9,1-6; Efeziérs 5,15-20; Johannes 6, 51-58

__ Het diner van president Macron voor het Engelse

i koningspaar bij hun bezoek vorig jaar, kostte € 475.000,=
schrijft Trouw (05-08-2024). Exquise gerechten en uitgelezen
wijnen kwamen op tafel. Een mens voelt aan zijn water, dat
zoiets niet verstandig is. In het verleden zijn hierdoor
opstanden veroorzaakt. ‘Beetje dom’, reageren sommigen
dan ook. Een dom mens kun je nog wat leren, maar een
eigenwijs mens?

Het boek Spreuken verhaalt ons vandaag dat Wijsheid zich een huis met zeven
zuilen heeft gebouwd. Dit is een verwijzing naar de bewoonde wereld, een gigantisch
huis dus. Wijsheid komt van God en ligt aan de basis van een prachtige wereld. De
dienaressen van de Wijsheid nodigen iedereen uit die onervaren is en ‘zonder
verstand’ om haar brood te eten en haar wijn te drinken: ...laat je onverstand varen,
betreed de weg van het inzicht en [ééfl’ Willen we dat? Een spreekwoord zegt:

"Een wijze wil een ieder zijn, niemand wil het worden’.

Paulus pleit er in de tweede lezing voor ons als verstandige mensen te gedragen.
Dan ben je immers op weg naar wijsheid en groei je in levenservaring. Probeer te
begrijpen wat de Heer wil, zegt hij. Het is beter je niet te ‘bedwelmen met wijn’, maar
je te laten ‘bezielen door de Geest’. Spreekt ons dat aan, of ‘proeven’ we weerstand?
Leren doet altijd een beetje pijn ...

Verstand en wijsheid groeien en moeten, net als wij, gevoed worden.
Jezus noemt zich ’het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald’. Deze metafoor herinnert aan het manna dat God het
volk in de woestijn te eten gaf. Nu zegt Jezus dat het brood dat hij
geeft ‘zijn vlees’ is. Wanneer jullie mijn viees niet eten en mijn bloed
niet drinken, dan heb je het leven niet in je. Toehoorders schrikken,
zij zijn toch geen kannibalen. Jezus vervolgt dat hij ‘het Brood' is, dat
God gezonden heeft: ‘Wie dit eet zal in eeuwigheid leven’. Dat brood symboliseert de
inspiratie die God schenkt in de woorden van Jezus: voedsel dat kracht geeft op weg
naar God en elkaar. Waar het brood dat Jezus geeft verlossing brengt, eten Macron
en zijn disgenoten zich mogelijk een ‘oordeef ...




