In de week gelegd 31-24, 28-07-2024, Honger naar uitkomst
2 Koningen 4,42-44; Efeziérs 4,1-6; Johannes 6,1-15

’“% Afgelopen maandag schreef Trouw (22-07-2024) over jongeren die zich op
# TikTok uitspreken over ‘rawdogging’: leven zonder drugs of medicijnen als
@F's antidepressiva. Is leven zonder deze middelen onder hen eerder
uitzondering dan regel? Nogal wat jongeren hebben het gevoel als
G e o pe ‘labratten’ in een doolhof zonder uitgang te zijn gedropt. Al worstelend met
PRI et leven zijn zij misschien ‘niet kapot, maar toch zeker verdwaald’. En de

Py e § ouderen in onze ‘overvoerde’ samenleving; hoevelen hen van hen
héngeren naar leven, naar uitkomst?

De profeet Elisa krijgt vandaag brood uit ‘Baal-Salisa’. Onduidelijk, waar deze plaats
lag -kan het ‘overafl zijn? Het ging om een bescheiden hoeveelheid gerstebroden.
Elisa zei tegen zijn dienaar: geef de mannen te eten. Maar deze wierp tegen dat het
te weinig was voor honderd man. Elisa antwoordde: Zo spreekt de Heer: zij zullen
eten en overhouden.” En zo gebeurde: zij aten en hielden nog over. Gaat het hier
louter om stukjes brood of is het een metafoor voor het geestelijke voedsel dat God
door Elisa schonk? Wat houdt een mens in nood op de been, hoe blijf je overeind;
hoe voed je de hoop?

Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziérs dat God ons roept om één van geest te zijn
vanuit de hoop, waar God borg voor staat. In het geloof dat hierop steunt, vormt
Gods woord het voedsel, dat de honger van onze ziel stilt. Dat is het ‘brood’ waar,
door de tijden heen, jong en oud naar uitzien. In dezelfde krant het bericht dat TikTok
jongeren in Zweden, ‘het minst religieuze land ter wereld’, katholiek maakt. Onder
jongeren ‘groeit belangstelling voor religie, ergens bij horen, gemeenschap en hoop.
God biedt antwoord aan het menselijk verlangen naar uitkomst; ‘geef ons heden ...".

Het evangelie vertelt vandaag het verhaal dat Jezus bij het meer van
Galilea, als een ‘super Elisa’, 5000 man voedt met vijf gerstebroden en
twee vissen. De menigte die Jezus volgt, ziet dat hij zieken geneest,
hoop op redding schenkt en mensen bemoedigt. Hij verdrijft geesten
die ons leven verzieken, doet ons ‘opstaan’ en biedt de mogelijkheid
een vruchtbaar leven te leiden. Dat is het brood dat hij ons geeft, ook
vandaag. In de woorden van de Four Tops zegt hij: ‘Reach out, I'll be
there’. Wanneer wij dat doen, vinden wij uitkomst en toekomst!




