
In de week gelegd 29-24, 14-07-2024, Maak je punt! 

Amos 7,12-15; Efeziërs 1,3-14; Marcus 6,7-13 

 

In het kader van het EK voetbal sprak Trouw (03-07-2024) met 

voetbalfan en parochiesecretaris Karsten Haug uit Dortmund. Hij 

meent dat voetballers die God aanroepen om de weg naar een goal 

vrij te maken, op de verkeerde weg zitten. Hij citeert trainer Jürgen 

Klopp: ‘God houdt van mensen zoals we zijn, daarom houdt Hij ook 

van voetbal, (…) maar wij zullen zélf het doelpunt moeten maken.’ 

Hier klinkt de wens dat voetballers die een kaarsje opsteken ook 

hun hoop, angst en zorgen met elkaar delen; dan scoor je pas écht. 

Voetbal niet als eredienst van de UEFA, maar als een weg naar 

‘vrede, gemeenschap en dialoog’.  

 

In de eerste lezing komt de profeet Amos tot een gelijksoortige  conclusie. Deze boer 

uit Tekoa (het Zuidrijk Juda) preekt tegen onrecht en ongelijkheid en doet dat bij de 

‘buren’, in het Noordrijk Israël, een ‘uitwedstrijd’. De priesters in het heiligdom Bethel 

daar, willen hem niet horen. ’Wegwezen jij!’, Maar Amos maakt zijn punt door te 

zeggen dat de Heer zélf hem achter zijn beesten wegriep en de opdracht gaf als 

profeet naar Israël te trekken. Amos vertelt de inwoners in gespierde taal dat het 

slecht met hen zal aflopen, wanneer zij  volharden in schijnheilig gebed tot de Heer, 

maar het recht van de zwakken met voeten treden.   

 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Efese spreekt weliswaar een andere 

toon, maar niet minder helder. Heel duidelijk wijst Paulus op het grote ‘spelvoordeel’ 

van de mensen die tot geloof in Jezus zijn gekomen. In Jezus heeft God ons 

uitgekozen zijn kinderen te zijn’, wij hebben de ‘hoofdprijs’! Paulus omschrijft dit 

elders (I Tes.2,19) als de ‘krans van de overwinning’ die wij in Christus ontvangen.   

God brengt in Jezus heel zijn schepping samen en biedt het verlossing.  

 

In de lijn van de profeten vóór hem, waaronder Amos, verkondigt Jezus 

dat God van álle mensen houdt, niemand uitgezonderd. Hij zendt zijn 

leerlingen twee aan twee op pad om hiervan in woord en daad te 

getuigen. Jezus geeft hen instructies mee: met weinig bagage moeten zij 

reizen en het doel van hun reis is ‘getuigen’, niet óvertuigen. Spreek met 

mensen over hun angst en zorgen, over hun hoop en hun geloof. En de 

leerlingen? Zij drijven duivels uit en brengen genezing, ja zij scoren en 

God is mét hen. 


