In de Week Gelegd 30-24, 21-07-2024, Een goede herder
Jeremia 23, 1-6; Efeziérs 2,13-18; Marcus 6, 30-34

Van een politicus in een democratie mag je verwachten dat die
zich dienstbaar opstelt: niet leiding neemt, maar leiding gééft.
Dat ligt vaak gecompliceerd. Neem Donald Trump, die zich
verkiesbaar stelt voor een tweede termijn als president van de
VS, net als zijn rivaal Joe Biden. In hun tweestrijd krijgen ego’s
meer aandacht dan het welzijn van het volk. Twee partijen
vechtend om de macht, wie vertrouw je die grote taak toe? Na
de mislukte moordaanslag op Trump verwarren kiezers mogelijk hun sympathie voor
het slachtoffer met steun voor diens beleid. Waar politiek niet met beleid geschiedt,
brengt leiden, lijiden. Wie is de goede herder?

De lezingen vandaag hebben een politiek gehalte. Zo verwoordt de profeet Jeremia
Gods aanklacht tegen ‘herders’, koningen van zijn tijd: ‘Door uw schuld zijn mijn
schapen verloren gelopen en uiteen gedreven, ge hebt er niet op gelet’. Ja, ook toen
al ... Een goede koning is rechtvaardig, zorgt voor vrede, goed bestuur en leidt het
volk op Gods weg. ‘Dan hoeven mensen niet meer bang of angstig te zijn (...) geen
van hen wordt nog vermist’(!).Jeremia verwoordt het visioen dat God een wettige telg
van David, de grote koning van weleer, zal doen opstaan die het volk met
bekwaamheid regeert en het land rechtvaardig bestuurt.

In het evangelie ontvangt Jezus de leerlingen die hij uitgezonden had om in het land
te getuigen van het goede nieuws dat God van alle mensen houdt. Zij genazen
mensen van hun angsten en kwalen. Bij terugkomst, kort na de moord op Johannes
de Doper, nodigt Jezus hen uit om tot rust te komen. Maar overal vandaan komen
mensen om Jezus te zien en horen. Bij het zien van hen krijgt hij medelijden, want zij
waren als ‘schapen zonder herder . En hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Paulus duidt in zijn brief aan de Efeziérs Jezus aan als ‘onze vrede’. Hij, de
goede herder bij uitstek, heeft de ‘twee werelden’, die van Israél en de
volken, één gemaakt. Jezus heeft vrede gesticht tussen opponenten door
die werelden met God te verzoenen. Immers, God heeft alle mensen lief en
bevrijdt ons van angst. Deze weg ligt open, 66k voor de Nederlandse
politiek, waar zovelen uiteen gedreven zijn en verloren lopen.

De Goede Herder is nddig; klop op zijn deur en Hij doet open!



