
In de week gelegd 27-24, 30-06-2024, Een hart  

Wijsheid 1, 13-15. 2,23-24; 2 Korintiërs 18, 7.9.13.15; Marcus 5, 21-43 

 

Laatst hield de Australische luchtvaartpolitie een vrouw uit Nieuw-Zeeland 

aan, omdat zij in haar handbagage haar hart wilde meenemen (Tel.18-06-

2024). De Nieuw-Zeelandse had acht jaar daarvoor een dubbele hart- en 

levertransplantatie ondergaan en verhuisde nu naar een nieuwe woonplaats 

in Australië. Het is Nieuw-Zeelands gebruik organen na transplantatie te 

behouden, om er ooit mee begraven te worden. De agent voelde zich 

beklemd. Hij waakte tegen de invoer van nieuwe ziektes en was tegelijk zó vriendelijk voor de 

vrouw, dat zij begon te huilen. Uiteindelijk kwam alles goed en mocht zij verder.  

 

Het Bijbelboek ‘Wijsheid’ houdt ons vandaag voor dat God ‘hart’ voor zijn schepping heeft: Hij 

heeft de mens geschapen voor de onvergankelijkheid en ‘vindt geen vreugde in de ondergang 

van hen die leven’. Echter, ‘Jaloezie is de wortel van alle kwaad’, door de ‘afgunst van de duivel’ 

kwam de dood in de wereld.’ Afgunst, voor ons een vertrouwd beeld, net als eindigheid.  

 

Marcus vertelt ons dat Jezus na het stillen van de storm op het meer, weer aan land komt. Het 

is druk, veel mensen willen hem zien. Onder hen Jaïrus, overste van een 

synagoge. Zijn dochter is dodelijk ziek. Hij vraagt Jezus haar de handen 

op te leggen, ‘opdat ze mag genezen en leven’. Jezus gaat met hem 

mee. Maar het stokt, zo vol is het met andere zieken. Je voelt de 

wanhoop wanneer dienaren de vader komen zeggen dat zijn dochter 

overleden is: ‘U hoeft de Meester niet langer lastig te vallen’. Jezus 

hoort dat en zegt hem: ’Wees niet bang, blijf geloven’. Bij het huis 

gekomen zegt hij dat het kind niet gestorven is, maar slaapt’. De 

rouwenden lachen hem uit. Zij zien het vertrouwde beeld van de 

eindigheid. Nu komt Jezus bij het meisje en zegt: ’Talita koemi’, meisje 

sta op. Het meisje staat op en loopt rond. Jezus gebiedt de mensen 

hierover te zwijgen en voegt eraan toe: geef het meisje te eten. Nergens 

vind je haar naam. Zij is, net als wij, kind van God, en Gods Naam luidt : 

’Ik ben er voor jou’, altijd! 

 

Paulus schrijft de Korintiërs dat Jezus zijn rijkdom (leven) gaf om het óns te geven. Zo 

herstelde hij het evenwicht. Gelóóf het, met het hart op de juiste plaats is de mens definitief 

beeld van Gods eeuwigheid.   

 


