
In de week gelegd 23-24, 02-06-2024, Een nieuw verbond! 

Exodus 24,3-8; Hebreeën 9,11-15; Marcus 14,12-16. 22-26  

 

Een nieuw verbond belooft Songezo Zibi, leider van de politieke partij 

‘Rise’ in Zuid Afrika. In deze verkiezingsstrijd is het ANC de voornaamste 

concurrent. Deze partij, inmiddels dertig jaar aan de macht, verliest 

door wanbestuur en corruptie veel terrein. ‘We dagen ze uit, de dieven 

in hun villa’s, onze zogenaamde vertegenwoordigers’, roept hij uit (Trouw 

28-05-2024). Het land wordt in zijn vooruitgang belemmerd en Zibi zoekt 

wegen om het vertrouwen van de kiezers te winnen, hen aan zich te 

binden. Hij roept mensen op zich aan te sluiten om een goede toekomst 

te realiseren en baseert zich op principes als gerechtigheid en vrede.   

 

Politiek is zo oud als de wereld en staat aan de basis van gemeenschapsvorming. De mens, 

van nature gericht op verbinding, is een ‘gemeenschapsdier’. Voor ons is verbondenheid geen 

luxe maar noodzaak; ze is bron van zekerheid en geluk. Voor een vruchtbaar samenleven zijn 

regels nodig, die bieden houvast. Zo zien we in de eerste lezing dat Mozes het volk in kennis 

stelt van Gods bepalingen. Vervolgens giet hij bloed  van offerdieren als teken van leven over 

de wijstenen van de twaalf stammen van Israël en besprenkelt ook het volk ermee. Dit 

bezegelt de relatie  -bron van behoud en geluk- van het volk Israël met God.  

  

In zijn brief aan de Hebreeën zegt Paulus dat Jezus niet het bloed van offerdieren maar zijn 

eígen bloed geofferd heeft. Het bloed van Jezus heeft voor ons eeuwige verlossing bewerkt. 

Wij zijn niet langer verloren in een onmetelijk heelal. Als een nieuwe Mozes heeft Jezus 

bemiddeld in een nieuw verbond tussen alle mensen en God. Wij zijn hierin door Gods liefde 

opgenomen.  

 

Het evangelie van Sacramentsdag vandaag, vertelt dat Jezus bij het Laatste Avondmaal het 

brood brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden: Neemt, dit is mijn lichaam. Daarna 

reikte hij hen de beker met de woorden: Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt 

voor velen. Wanneer het erop aankomt, maakt verbinding het 

verschil tussen de redding en ondergang. De politieke 

ontwikkelingen veraf en dichtbij maken duidelijk dat we niet alleen 

redding uit chaos en onrecht nodig hebben, maar die ook moeten 

bíeden. Daarom klinkt van Afrika en Nederland tot wereldwijd:  

‘Rise up’; sámen bouwen aan een nieuw verbond.     

  


