
In de week gelegd, 21-24, 19-05-2024, Van Europapa tot Vader van allen  

Handelingen 2, 1-11; Galaten 5, 16-25; Johannes 15,26-27. 16, 12-15 

 

In een gistend onrustige wereld met extremen in het Midden Oosten, Rusland,  Oekraïne 

en elders  lopen temperaturen hoog op. Dat was te zien in het Eurovisie Songfestival, 

waar met veel kabaal gestreden werd om de eerste plaats. Chaos was er rond de 

Nederlandse inzending, Europapa. De zanger ervan, Joost Klein  werd gediskwalificeerd 

vanwege een incident met een cameravrouw. Geluidsexplosies hebben hun pendant in 

conflicten tussen mensen overal. Het oog van de storm biedt dan geen rust, hooguit een 

stilte voor het vervolg ervan. 

 

Ook in de eerste lezing vandaag, is sprake van chaos. Een storm ontlaadt zich boven het huis, 

waar de leerlingen van Jezus schuilen voor hun tegenstanders. Ze zijn bang, zitten klem,  

zoeken uítkomst. De warboel aan gevoelens wordt verbeeld in een woedende storm, het huis 

is er vól van. Maar dán, plotseling, verschijnt er licht dat zich als tongen van vuur vastzet 

boven hun hoofden. Het songfestival met al zijn explosies van klatergoud verbleekt hierbij. 

Geen blingbling voor de leerlingen van Jezus in de bovenzaal op de dag van Pinksteren. Voor 

hen begínt het avontuur. Zij gaan voor goud en vertellen mensen uit alle talen en streken van 

Gods grote daden in Jezus en van zijn licht! In de taal van hun hart begrijpen de luisteraars dat 

God, door zijn Geest, een nieuwe start maakt met het leven.  

 

De leerlingen zijn niet bezig met hun eigen carrière, maar met de toekomst van de wéreld. Zij 

raken niet uitgesproken over de geest van God. De vruchten van haar bezieling zijn liefde, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Daardóór leven wij , zegt Paulus. 

Laten wij dan ook vóór die Geest leven, aflaten van zelfzucht, partijzucht en afgoderij, en ons 

hart openen voor Gods Geest. 

 

Jezus belooft zijn leerlingen dat hij Gods helper zal zenden, de Geest van 

waarheid. God wil ons deelgenoot maken van zijn Geest. Boven de storm die 

momenteel over de wereld raast, zweeft opnieuw zijn Geest, die  wacht bij de 

deur van ons hart. Durven wij onszelf te openen voor Hem die, meer dan 

Europapa, de Vader is van álle mensen? Klaar voor het avontuur? 

 

 

 
 


