
In de week gelegd 19-24, 05-05-2024, Toujours l’amour! 

Handelingen 10,25-26.34-35.44-48; I Joh. 4,7-10; Joh. 15,9-17 

 

Liefde … als die je te pákken heeft, laat ze niet los. Hier begint een speurtocht, die 

vraagt om antwoord in de taal van het hart. Aan welke liefde denken we? De 

romantische liefde, vriendschap, liefde voor familie, je huisdier, je favoriete club? 

Echte liefde is een heilig spel, géén spelletje! Zij is de spil van ons leven. Veeg haar 

weg en ons bestaan wordt hol, verkruimelt. Wie inzet op eigenliefde is snel 

‘uitgerekend’ en ‘uitgespeeld’. Voor de Nederlandse chansonnière Davine Daamen 

uit Groningen is het Franse chanson haar grote liefde Trouw, (07-08-2023). De zin die 

haar aan het hart ligt is: Dieu réunit ceux qui s’aiment, God verenigt wie van elkaar 

houdt. Die tekst is van Edith Piaff, wier leven gedrenkt werd in verdriet. Toch bleef zij zingen 

over de liefde. Davine zingt graag haar lied L’ Hymne à l’amour’. Het idee dat je later herenigd 

wordt met wie je hebt lief gehad, biedt troost. Echte liefde schenkt leven, biedt vrede, brengt 

thuis. 

 

De lezingen vandaag, gaan over de liefde. Bestaat er iets anders waartegen wij zo vaak 

zondigen en tegelijk zo naar verlangen? Liefde vormt het fundament van de schepping; alle 

mensen zoeken haar. Wij kunnen er Gods Naam in lezen: ‘Ik ben er voor jou’. Petrus getuigt 

dat ieder die ontzag heeft voor God en het goede doet, de heilige Geest ontvangt. Liefde heeft 

altijd iets van ‘beweging’ in zich, zij komt naar óns toe en wij ‘zenden’ háár uit. Dit in 

tegenstelling tot de angst en haar reisgenoot, het ‘ego’, waarin geen beweging te krijgen is.  

Johannes vat dit in drie woorden samen: ‘God is liefde’. Daarom stuurde God zijn zoon naar de 

mensen, om ons dit te leren. Dan hebben we het niet over de romantische liefde, maar over 

de liefde die ons brengt van de ‘eredienst van het ego’ naar onze bestemming in de 

ander/Ander. Daarin ligt het doel van ons bestaan, gave en opgave in één.   

 

Jezus zegt bondig: ‘Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik 

heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te 

brengen, die blijvend mogen zijn.’ Wij zijn gekozen uit liefde en 

mogen haar doorgeven. Liefde vormt onze bestemming, ons 

thuis, de ‘plaats’ waar God alles van waarde samenbrengt en 

geliefden verenigt. Toujours l’amour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


