In de week gelegd 18-24, 28-04-2024, Warm aanbevolen!
Handelingen 9,26-31, | Johannes 3,18-24; Johannes 15,1-8

Reclame maken voor iets waar je heilig in gelooft, is een beproefd recept om
mensen te overtuigen. Neem het Delftse bedrijf ‘Arctic Reflections’ dat
opwarming van de aarde wil afremmen door ijs op de Noordpool te spuiten
en te laten bevriezen (Trouw, 20-04-2024). |Js weerkaatst het zonlicht en gaat
opwarming van het zeewater tegen. Fonger Ypma en collega’s willen zo het
ijs extra laten aangroeien. Met hun proef slaagden zij erin een gebied van
100 bij 100 meter van extra dik ijs te voorzien; een flink voetbalveld!

Het ‘oceanenprogramma’ van de VN omarmt dit initiatief.

[Jskoud een sterk idee, Warm aanbevolen dus.

In de geboortetijd van het christendom staat de gelovige kudde het water aan de lippen. Hun
veiligheid smolt weg in een vioed aan vervolgingen. Maar dan krijgt Saulus, één van de
beruchtste vervolgers, voor de poort van Damascus een visioen, waarin Christus tot hem
spreekt: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Saul bekeert zich en wordt van vervolger een
volger van Jezus. Hij komt in contact met de leerlingen en brengt met zijn vrijmoedig optreden
velen tot geloof. De apostel Johannes schrijft in zijn brief dat wij niet moeten liefhebben met
mooie woorden en oneliners maar met concrete daden. Daar kunnen ze in Rotterdam over
meepraten. Dat is de maatstaf waardoor wij zekerheid krijgen of wij thuis horen bij God. En
Gods gebod luidt: van harte geloven in Jezus, Gods zoon, en elkaar liefhebben.

In het evangelie vandaag beveelt Jezus ons aan

zijn voetspoor te volgen en in zijn geest verder te gaan.
‘Wie in mij blijft, zoals ik in hem, draagt veel vrucht’. Zonder
mij, vervolgt hij, kun je niks. Het gaat erom zijn licht te
weerkaatsen, ‘Christ-Reflections’, licht dat mensen uitkomst
biedt. Velen in de wereld staat het water aan de lippen,
mensen worden overspoeld door de angst te falen, dreigen
om te komen in financiéle of sociale nood -in eenzaamheid
vooral. Jezus vraagt ieder van ons zich te verbinden met
hem, zoals ranken aan een wijnstok. Doen we dat niet, dan !
verdorren wij. ‘Maar’, zegt Jezus, Als je in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag dan wat
je wilt en je zult het krijgen’. Een warme aanbeveling om vreugde te vinden als wij dreigen om
te komen. Geloof als een feest van de verbinding, warm aanbevolen!




