
In de week gelegd 16-24, 14-04-2024, Getuigen gezocht! 
Handelingen 3,13-15. 17-19; I Johannes 2,1-5a; Lucas 24,35-48 

 

Politie zoekt getuigen van de diefstal van een tijdscapsule uit de St. Jan 

in ‘s-Hertogenbosch (VK 07-04-2024). De  kostbaarheden zijn brieven 

met boodschappen voor de toekomst. Getuigenissen van mensen over 

de inspirerende rol van deze basiliek. De dieven gingen, op zoek naar  

geld en goud, voorbij aan de échte schat waar deze kathedraal van 

getuigt, het geloof dat Christus het definitieve ja-woord is van God aan 

de mensen. Mis je dat, dan mis je álles, want dit woord bouwt ons óp.   

 

Als Jezus op de berg Golgotha van het leven wordt beroofd, verliezen zijn leerlingen alle hoop. 

Zij vluchten en verbergen zich. Maar opeens staat Jezus daar. Zij schrikken; is dit een geest? 

Dan wijst Jezus op de wonden van zijn handen en voeten en zegt: ‘Ik ben het’ (de godsnaam!). 

‘Heb je iets te eten?’ Ze geven hem een stuk geroosterde vis. Hij eet het voor hun ogen op.  

Zij zien geen geest, maar de levende Heer. Hij zegt: jullie zijn mijn getuigen.  

Verkondig wereldwijd dat God het beste met mensen voor heeft.    

 

Mensen die zich tot Jezus keren, vinden vergiffenis van zonden en leven voorbij de dood. Dát 

is de boodschap waarvan de leerlingen zullen getuigen. Het ‘bewijs’ dat zij de waarheid 

spreken, zegt Johannes, ligt in hun gedrag. Dat moet waarachtig zijn. Hiermee verwijst hij naar 

een werkelijkheid achter de materie. Die dráágt ons en laat zich ervaren zoals wij liefde 

ervaren, met het hart. Johannes getuigt dat in de mens die Gods woord bewaart (waar kun  je 

dat beter doen dan in je hart?) Gods liefde haar volmaaktheid bereikt. De leerlingen zullen de 

opdracht van Jezus volgen en met hun leven getuigen zijn van zijn verrijzenis, en dat God zich, 

door hem, met de mensen heeft verzoend.  

 
Dit getuigenis loopt dóór in gelovigen die zich met hart en ziel voor zijn 

boodschap inzetten. Bijvoorbeeld Bernadette Soubirous; haar relieken reizen 

nu door Nederland. In visioenen verscheen de Maagd Maria aan deze jonge 

vrouw, om haar getuige te laten zijn van de verlossende boodschap dat Jezus 

nog altijd rédt. In Lourdes ontspringt als  teken daarvan een bron, symbool van 

het geloof. Zij stroomt en schenkt genezing zolang er getuigen zijn! Ook nu 

snakt de wereld naar redding. En  met het oog op de toekomst:  

Getuigen gezocht!  

 

 

 

 

 


