
In de week gelegd 15-24, 07-04-2024, Getuigen van Geloof    
Handelingen 4,32-35; 1 Johannes 5,1-6; Johannes 20, 19-31 
 

Na negen maanden van onzekerheid kwam uitgerekend op Paasochtend 

het bericht over het lot van de vermiste tweejarige Emile. Op een 

wandelpad in Zuid-Frankrijk werd de schedel van de peuter gevonden. 

Een dorpsbewoner zegt: ‘Ergens wisten we al die tijd dat het jongetje 

daarboven was’ (Tel. 31-03-2024). Misschien zeggen anderen: ’Als God 

bestaat, zou Hij dit niet toestaan’! Die woorden vielen ook toen Jezus op 

Golgotha (Schedelplaats) stierf: ‘Hij vertrouwt op God, laat Die hem dan redden’(Mat. 27, 43).  

Dat geschiedde niet. In ons leven gebeuren soms vreselijke dingen. Op dat kwaad ontbreekt 

het antwoord. Die realiteit hakt erin.  

 

In het evangelie zien we Tomas worstelen met de realiteit van Jezus’ dood en de getuigen die 

beweren dat Jezus leeft. Tomas zegt dat hij dat niet gelooft tot hij zijn handen kan leggen in 

Jezus’ wonden. Tomas is een realist, maar zal ook angst gekend hebben voor nieuwe pijn. De 

leerlingen zijn een week later in dezelfde zaal bijeen, de deuren gesloten. Toch staat Jezus  

opeens in hun midden. Hij wenst allen vrede, Tomas is erbij. Jezus, wendt zich  tot hem en 

zegt: ‘Kom met je vinger, bezie mijn handen, en wees niet langer ongelovig maar gelovig’. De 

confrontatie met een heel andere realiteit, die van de ervaring, doet Tomas uitroepen: ‘Mijn 

Heer en mijn God!’ Tomas verandert van een ‘niet-weter’ in een ervaringsdeskundige. Hoe 

vind je waarheid die leven geeft?  

 

In het boek Handelingen komt naar voren dat de leerlingen van Jezus getuigen zijn. Zij hebben 

ontdekt dat hun Heer werkelijk leeft  -anders dan vroeger en veel intenser ook. Hierdoor 

verandert het leven totáál. Hun omgeving reageert verbijsterd, want de leerlingen verkopen 

hun bezit en delen met wie niets heeft. Hun wereld verandert. Tegelijk blijven zij realistisch, 

ieder ontvangt naar behoefte; Paulus voegt daaraan toe: ’Wie niet werkt zal niet eten’ (2 Tess. 

3,10). Díe taal verstaan de meeste mensen, ook nu.  

 

Er zijn dingen die niet veranderen. Geen leven, ook niet dat van ons, 

blijft gevrijwaard van ‘kwaad’, zoals ziekte, rampen en ongeluk van 

allerlei soort. Maar luister ook naar het getuigenis van mensen die 

ervaren dat God de gever is van alle leven en ons draagt in zijn hand.  

Niet de dood, maar God heeft het laatste woord.  

Een woord dat liefde is.  

 


