In de week gelegd 14-24, 31-03-2024, ‘Het Geheim van Pasen’
Handelingen 10,34a. 37-43; Kolossenzen 3, 1-4,; Johannes 20, 1-9

Wat voor toekomst heeft de jeugd? Jongeren in het Westen zijn
‘steeds minder gelukkig’, aldus Trouw (21-03-2024). Intensief gebruik
van sociale media speelt hierin een rol. Quderen staan hoger op de
geluksladder. Geluk is niet maakbaar, maar valt je toe. Het groeit als je
het deelt. Dan zit er beweging in, net als in leven. Wordt wakker,
ontdek het geheim van Pasen. Mensen die meebewegen wacht geluk!
(({ Bestaat hier een cursus voor?

De tekst in Handelingen spreekt over de boodschap van geluk die Jezus bracht, over zijn dood
en zijn verrijzenis uit het graf. Hier klinkt niet: zij leefden nog lang en gelukkig. Nee, geen
sprookjestaal. Het leven van de leerlingen wordt nooit meer hetzelfde. Het is veranderd, alsof
er een deur is opengegaan. In dit fragment horen we van getuigen, ‘door God tevoren
uitgekozen’, die aten en dronken met Jezus nadat hij uit de dood was opgestaan. Hoe vind je
daar woorden voor? God heeft in Jezus iets in beweging gezet en de leerlingen gaan daarin
méé. Zij ervaren: God schenkt ons leven en wil geluk voor alle mensen. Hier komt onze rol in
beeld: gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd, dubbele vreugd. Delen is niet
weggelegd voor bange of luie mensen. Het komt tot ontwikkeling bij mensen in beweging.

Zint op het hemelse, niet op het aardse, zegt Paulus. Dat ‘hemelse’ heeft met God van doen,
leven zoals Jezus dat voordeed. Hij schonk anderen geluk door compassie te tonen met
mensen in moeilijkheden. Door plaats voor hen te maken, verschijnt er een weg! Dan kan er
iets in beweging komen waar wij van dpleven; er ontstaat ruimte voor geluk.

Het evangelie verhaalt over Maria Magdalena die naar het graf van Jezus gaat,
en ziet dat het leeg is. Zij waarschuwt Petrus: ‘Ze hebben de Heer gestolen’.

Hij gaat kijken, vindt het graf leeg en de kleding van Jezus opgerold in de tombe.
Ook een medeleerling zag dit. Die gelédfde; zo kwam er beweging in zijn ziel.
Een deur naar hoop, leven en geluk ging open. Kom in beweging en ontdek het!
Leeftijd doet er niet toe, ontvankelijkheid wel. Geen cursus, maar een leerschool
voor het leven naar het voorbeeld van Jezus, de verrezen Heer.




