In de week gelegd 12-24, 17-03-2024, Leven is leren
Jeremia 31,31-34; Hebreeén 5,7-9; Johannes 12, 20-33

Voor wie het wil zien: rapporten over het niveau van het onderwijs
zijn alarmerend. Het moet béter. Leer kinderen goed lezen, schrijven
en rekenen. En ouders: leer uw kinderen manieren! Wie mensen een
goed hart toedraagt, ziet de nood aan helderheid en overzicht en ook
dat velen het spoor verliezen. Wat heb je aan internet als je het ABC
niet beheerst, de tafels niet kent, geen kaart kunt lezen? Dan ben je
de hele dag bezig met ‘opzoeken’, blijf je een vreemde in je eigen
wereld. Goed leven is leren, en leren doet altijd een beetje pijn.

In de eerste lezing vandaag zegt God, bij monde van Jeremia, dat Hij met zijn volk een nieuw
verbond sluit. Het oude- hadden zij verbroken. Hij schrijft zijn Wet in hun binnenste. Niemand
hoeft nog te zeggen dat je de Heer moeten leren kennen, want iedereen kent God ‘by heart’.
God is goed en genadig, vergeeft ons onze misstappen. ‘Leren’ gaat niet om het memoriseren
van de Bijbel, maar om het luisteren naar de stem van je hart. Dat is de ‘klankkast’ die God
gebruikt om ons richting te geven, de ruimte ook waar de neerslag van ons leven belandt.
Hier huist ons geweten, een andere vorm van memoriseren. Leven is ook méébewegen naar
verbinding met God en elkaar.

De apostel Paulus zegt over Jezus: "Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het

lijden gehoorzaamheid geleerd.” Net als ieder mens heeft Jezus moeten leren tot overgave te

komen. Dat is de vrucht van rijping, groei in wijsheid. lemand zei dat je een dom mens iets

kunt leren, maar een eigenwijs mens niet. Tragisch, want we moeten niet alleen leren leven,

maar ook leren stérven. Hoe? Door te groeien in verbondenheid.

Johannes vertelt vandaag dat Jezus bezoek krijgt van ‘Grieken’, niet-joden. Zij willen Mxluls{n\»nn(yu:skml;o\ua»;
Jezus ‘zien’, van hem leren hoe je dichter bij God en elkaar komt. Dan spreekt ; '
Jezus de merkwaardige woorden: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort! Huh? Wanneer je

wilt dat je leven betekenis heeft, vruchtbaar is, zet je daar dan helemaal voor in.
Leer jezelf te geven, zegt Jezus en God geeft je leven, voorbij de grenzen van de dood.




