
In de week gelegd 11-2024, 10-03-2024, Een slangenkuil? 
2 Kronieken 36, 14-16.19-23; Efeziërs 2, 4-10; Johannes 3,14-21  

 

Er lijkt schot te komen in de kabinetsformatie. Mensen noemen de politiek soms een 

slangenkuil. Maar kijk uit, die karakterisering zegt ook iets over onze samenleving. 

Nederland, ooit een politiek ’meerstromenland’, lijkt te verkommeren tot een woestijn 

van het ego, waar het ‘gif van het eigen gelijk’ regeert. Dit roept de vraag op hóe je 

vruchtbaar lijnen uit kunt zetten voor een beleid dat mensen sámen tot bloei laat 

komen.   

 

Johannes begint in het evangelie vandaag met het beeld van de slang. Dit symbool van de 

duivel, die splijtzwam, verwijst naar de catastrofe waarmee élk paradijs ten onder gaat. 

Tijdens de woestijntocht van het joodse volk, ontstond keer op keer verdeeldheid. Zo 

verschenen plots gifslangen  - mooie metafoor! God neemt de slangen niet weg, maar zorgt 

dat zij die gebeten zijn, worden gered. Mozes maakt namelijk van koper een slang en plaatst 

die op een stok. Kijk óp naar die slang, zie het symbool van verdeeldheid en genees! Wij zijn 

geroepen zélf het geneesmiddel te zijn in ons doen én laten!  

 

Waar voorgangers en volk van God afvallen, wordt in de Schrift gesproken over ‘gruweldaden’. 

Dit verwijst naar afgoderij, het loslaten van God, van Zíjn Naam: ’Ik ben er voor jou’. Maar 

afgoden zijn monsters, die van vrije mensen slaven maken. Zij leven voor eigen geluk, alléén. 

Zo groeit verdeeldheid. Wanneer de vijand dán voor de poort staat, is het snel klaar. Jeruzalem 

wordt ingenomen en het joodse volk verdwijnt in ballingschap naar Babel. Na zeventig jaar 

keert het terug en wordt in Jeruzalem de tempel herbouwd. Maar al snel komt het gif van de 

verdeeldheid terug.  

  

In Jezus’ tijd lijdt het volk onder bezetting én onder tweedracht. Het leven verkommert, wordt 

een woestijn. Johannes wijst naar Jezus, naar het licht dat van hem uitgaat. Komen wij tot 

inzicht? Johannes zegt dat de Mensenzoon omhoog moet worden 

geheven, zoals eens de slang door Mozes in de woestijn. Dat gebeurt 

op Goede Vrijdag, wanneer Jezus sterft aan het kruis!   

Door naar hem op te zien, worden wij tot tegengif en vinden wij 

genezing voor ons zelf, onze samenleving en de politiek. God haalt niet 

de slangen weg, maar redt ons door zijn Naam: Ik ben er voor jou.  

Daar kunnen wij, ook in de politiek, nog heel wat van leren!     

   

    


