
In de week gelegd 08-02-2024, 18-02-2024, Gelóóf en politiek  

Genesis 9, 8-15; I Petrus 3, 18-22; Marcus 1,12-15 

 

Hij bestaat, de politicus die met kritiek op anderen het speelveld 

manipuleert, maar zich vervolgens te kijk zet. In het zicht van de 

haven zag afgevaardigde Omtzigt verleden week zijn schip van 

twintig zetels in gevaar. Groot door de duizenden kiezers die in hem 

geloofden  vanwege zijn strijd tegen onrecht, bleek dat hij meer 

zichzélf dan het algemeen belang streelde. Toen loste de mist rond 

hem op en was het even klaar. Aan de nieuwe informateur Putters 

de taak te zoeken naar een vertrouwensbasis.    

 

De Schriftlezingen van dit weekend bieden een mooie invalshoek op menselijke overwegingen, 

die de politiek kleuren. Politiek in gunstige zin heeft met ‘verbinden’ te maken, met mensen 

die ervoor kiezen samen sterk te staan tegenover de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld 

weten. In de eerste lezing zien we dat God na de zondvloed een verbond sluit met Noach en 

’alles wat leven heeft’. Als teken daarvan schept God een boog in de wolken die met zijn 

hemelse kleuren het symbool is dat er nooit meer een vloed zal komen om al wat leeft te 

verdelgen. In een ‘spiegelreflex’ hierop verbindt de mens zich, kleur te geven aan het leven op 

aarde. 

 

Paulus verwijst in de tweede lezing naar Noach en benadrukt dat God met de mensen geduld 

heeft. Voor hen die zich wensen te verbinden met God is er het doopsel. Dit water verwijst 

naar het water waarop de ark dreef, die Noach en de zijnen behoud en redding bood. De 

doop, vervolgt Paulus, beoogt niet het verwijderen van lichamelijke onreinheid, maar is de 

verbintenis met God van een goed geweten. ‘Leven met elkaar (politiek) en een goed   

geweten‘, vormt een gevoelige combi die moeilijk te realiseren is.  

 

Het evangelie vertelt ons van Jezus die in de dorre woestijn verblijft 

‘tussen de wilde dieren’. Wat een toespeling op de ‘woestijn’ waarin wij 

soms leven! Jezus wordt door de duivel in verleiding gebracht om 

machtig en groot te zijn. Maar als een nieuwe Noach weerstaat Jezus 

de verleiding en kiest voor Gods kleurenpalet. Hij verkondigt dat het 

Rijk Gods nabij is wanneer wij ons bekeren. Gelóóf het; waar dat 

gebeurt, bieden geloof en politiek meer raakvlakken dan wij denken, 

ook in de woestijn die ons leven soms is. 

 

 

 

 


