In de week gelegd 07-24, 11-02-2024, Doorrrgedraaid!
Leviticus 13,1-2.45-46; | Korintiérs 10,31-11,1; Marcus 1,40-45

‘Doéordraaien’, al jong raakte ik met die term bekend. De wijzer van de Westlandse
veilingklok draaide bij teveel aanbod voorbij de vastgestelde minimumprijs,
waarna de oogst als veevoer werd afgevoerd, of vernietigd. De kweker bleef met
bijna lege handen achter. Dit beeld komt naar boven als ik het nieuws lees over
wantoestanden bij het ooit gevierde programma ‘De wereld draait doorrrrr'.
Nadere berichten hierover leidden naar een verziekte omroepcultuur, waar ‘haantjes’, de
dienst uitmaken. Een cultuur die door ‘het minimum’ is gezakt en nu de afvalbak wordt
ingeschreven. De schuldigen worden als afschrikwekkend voorbeeld buiten gezet. Maar de
slachtoffers, waar zijn die en gaat hun leven intussen nog ‘gewoon door’?

In de eerste lezing vandaag, uit het boek Leviticus, worden mensen met een huidziekte
‘buiten’” de gemeenschap gezet. Het gevaar van besmetting is te groot. Zij moeten zich in
gescheurde kleding hullen, hun haar los laten hangen en tot omstanders roepen dat zij
‘onrein!” zijn. Niet langer welkom in het kamp, moeten zij apart wonen en staan zij ‘buiten de
groep’.

Reinheid was een begrip dat in Bijbelse tijden nauw samenhing met eten en drinken. Onreine
spijzen zoals varkensvlees en wijn die niet koosjer was, mochten Joden volgens de Wet niet
nuttigen. Paulus adviseert de christenen geen aanstoot te geven aan Joden, heidenen, of
mensen van Gods kerk, maar alles ter ere van God te doen. Probeer, net als ik -zegt Paulus, de
gemeenschap van dienst te zijn. Wees navolgers van Christus, ga door in zijn spoor en wees
dienstbaar.

Het evangelie vandaag, verhaalt van een melaatse die bij Jezus komt en Hem
zegt: 'Als Gij wilt, kunt Ge mij reinigen.’ Jezus is met die mens begaan en zegt:
Ik wil het word rein’. Terstond verdwijnt de melaatsheid. Jezus voegt de man
nog toe: Zeg het niemand, maar offer wat Mozes in de wet voorschrijft en laat
je aan de priester zien. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn.” Niet enkel was
de man genezen, voor hem ging ook de deur naar de gemeenschap open. De
‘klok’ liep opnieuw. Zo’n doorrrstart kan iederéén nodig hebben, in Hilversum
én daarbuiten.




