
In de week gelegd 06-24, 04-02-2024,  Een droom die wakker maakt 

Job7,1-4.6-7; I Korintiërs 9,16-19.22-23; Marcus 1,29-39 

 

Zoveel mensen, zoveel wegen naar geluk. Wij speuren tot wij onze queeste vervuld weten. 
In de fantasyfilm ’All of us strangers’ ontmoet de hoofdpersoon, Adam, een mysterieuze 
buurman met wie hij een relatie krijgt. In dit verhaal wordt de drang om de existentiële 
eenzaamheid te doorbreken sterk verbeeld, dit indrukwekkende verhaal zal velen 
aanspreken. Hoe te ontsnappen aan een bestaan dat voelt als een gevangenis? 
 

Job sluit daar in de eerste lezing naadloos op aan. ‘Ik ben ziek van onrust’, zegt hij. Hij  ervaart 
zijn leven als niet meer dan een zucht, beklaagt zich bij God: ‘Ik  zal nooit meer geluk zien’ en 
zoekt uitkomst. Herkennen wij dit? Denk alleen al aan de slachtoffers van isolement, conflicten 
en geweld die deze wereld bevolken. 
 
De Bijbel wil in haar verkondiging mensen bemoedigen en wakker maken voor het goede 
nieuws van het evangelie. Paulus doet daar kond van en vertelt dat hij niet anders kán dan het 
evangelie verkondigen, de blijde boodschap van Gods liefde voor allen. Hij wil daar in delen.   
 
Die boodschap van vrede en sterkte ontvouwt zich in eenvoud, waar Jezus vandaag in het 

evangelie toont wat dit inhoudt: Hij geneest de schoonmoeder van Petrus en heelt de mensen 

die bij hem komen. Jezus plaatst hen in hun kracht en toont zo dat God ruimte  biedt, waar 

anderen blokkades opwerpen. Hij drijft vervolgens boze geesten, waar mensen onder lijden, 

uit. Denk aan gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, isolement en boosheid; wég 

ermee! Hier inspireert Jezus de mensen met Gods Geest.   

 

In bovengenoemde film krijgt Adam in zijn dromen contact met zijn ouders die hij vroeg 

verloren heeft. Zij bemoedigen hem, waardoor hij groeit in zelfaanvaarding en durft te geloven 

dat hij de liefde waard is. Maar voor zijn vriend Harry is de put te diep; die deelt niet in de 

droom en verliest de eenzame strijd tegen de boze geest alcohol.  

 

Na dit verhaal gaat het vervolgens, net als bij elke parabel, om óns.  

Hoe dealen wij met de existentiële leegte in ons bestaan; delen wij de 

droom van God en mensen met elkaar? Waar paus Franciscus hertrouwd 

gescheidenen en homoseksuelen een zegen over hun relatie biedt, 

talmen de Nederlandse bisschoppen. Zij delen én helen niet.  

Wakker worden dus! 

  
  


