In de week gelegd 4-2024, 21-01-2024, Een wereld van verschil
Jona 3,1-5.10; | Korintiérs 7,29-31; Marcus 1,14-20

Een toenemend aantal Russen lijdt, sinds de oorlog met Oekraine begon,
onder angst, stress en moedeloosheid (Trouw, 16-01-2024). Zij zijn niet de enigen
die gebukt gaan onder perspectiefverlies. Wie het nieuws volgt over crises op
vele gebieden, snapt Peggy Lee: Is this all there is?. Zij verhaalt van vermoeide
zielen die zoeken naar het beloofde land, maar zitten met lege handen.

Over armoede aan perspectief kon de profeet Jona meepraten. De duisternis in zijn tijd werd
veroorzaakt door Assyrig, het huidige Irak, een wrede overheerser. Jona krijgt van God de
opdracht de bewoners van de hoofdstad Ninevé te waarschuwen hun slechte gedrag te
verbeteren, anders zou de Heer de stad verwoesten. Hij doet dat z6 goed, dat het volk zich
massaal tot God keert en boete doet. Zij komen terug van hun ‘heilloze wegen’. Nu krijgt God
spijt en voert zijn dreigement niet uit. Waar het Assyrische volk blij is, krijgt Jona het moeilijk,
want hij zoekt vergelding. Maar God biedt geen einde maar een nieuwe begin!

Je tijd en mogelijkheden goed gebruiken om daar met elkaar op vooruit te gaan. Dat adviseert
Paulus de inwoners van Korinthe, een beruchte stad. Hij roept hen op te werken aan een
betere wereld, door elkaar perspectief te bieden. Al het andere valt, vergeleken daarbij, in het
niet. Zo gaat de wereld die wij zien, voorbij. Paulus bouwt verder op de woorden van Jezus,
die oproept hier ruimte voor te scheppen. Keer je om, zegt Jezus, geloof in de blijde
boodschap. Dat is: God houdt van zijn schepping, en biedt ons ruimte. Jezus vraagt mensen
daaraan bij te dragen: Kom ik zal jullie vissers van mensen maken! Ook hier geldt: deze wereld
gaat voorbij, laat de ellende achter je.

Het geeft te denken, die twee zusjes uit Wolverhampton, Engeland. Zij
kwamen erachter dat hun 89 jarige oma in het verzorgingshuis
mishandeld werd. Zij wisten met behulp van een camera de daders te
ontmaskeren, en gaven daarmee de wereld van hun grootmoeder weer
een glanzende horizon (Tel. 14-01-2024). Zélf mochten zij ervaren dat door
hun kordate optreden het rijk van God dichterbij is dan we soms denken.
‘That’s all there is to it’, dat maakt een wereld van verschil!




