
In de week gelegd 2-2024, 07-01-2024,    Wending   

Jesaja 60, 1-6; Efeziërs 3, 2-3a.5-6; Matteüs 2, 1-12   

Na Kerst en de jaarwisseling viel veel drukte in stad en land weg. De tijd van 

verwachting leek onder onze handen verschoten toen een heel nieuw jaar, 

op ons bord verscheen. Zoiets hap je niet één-twee-drie weg. Zoekend  

naar antwoorden op oude vragen die een deur openen in een nieuw jaar, 

kijken sommigen voor een wending naar de sterren, anderen naar elkaar en 

een wijze naar zichzelf.    

 

Onder de kop ‘Transitie’ schreef Ephimenco (Trouw 02-01-2024) dat wij in Nederland de 

duurzaamheid kunnen dienen door niet enkel kritisch naar onze consumptie te kijken, maar 

door met eenzelfde scherpte ook de voortdurende aanvoer van immigranten te volgen. Want 

onze bevolking groeit dit jaar in recordtijd naar 18 miljoen. De schrijver koos zijn woorden met 

wijsheid en verbrak daarmee een hopeloze en overjarige barricade.     

 

Over wijsheid gesproken, drie ‘magoi’ -wijzen- reisden volgens het evangelie van Matteüs naar 

Betlehem, op zoek naar de  pasgeboren koning der Joden. Het waren wetenschappers van 

hun tijd die op expeditie gingen. Het drietal nam, naast een bijzondere sterrenstand, ook de 

verschijning van een komeet waar. Deze bleef precies boven Bethlehem staan, en kondigde de 

geboorte van een ‘godenzoon’ in Israël aan (R. Sonneveld, ‘De Stilte van God’). Deze mannen van de 

wereld ondernamen een lange en gevaarlijke reis en werden op drie manieren verrast. Zij 

vonden de koning in een stal met dieren, hij was geboren uit eenvoudige ouders en nog maar 

een kind. Geen grensverleggende gebeurtenis, imponerende koning of wonderen; enkel een 

droom niet langs koning Herodes terug te reizen, omdat hij het kind doden wilde doden. De 

wijzen schonken de boreling  wat zij hadden: goud, wierook en mirre, en gingen in transitie, 

veranderd, naar huis.   

 

Een blik op het kwetsbare kind en zijn ouders leerde hen dat er geen antwoord komt 

op de vraag wie deze wereld gaat veranderen, omdat wij zelf het antwoord zijn. Het 

kind vraagt om ónze transitie. Zijn wij bereid de wijzen te volgen door barricaden af te 

breken en onze kostbaarheden, van goud tot wetenschap,  in te zetten? Dan krijgt het 

licht van God de ruimte in onze wereld en kan ons leven zich ten goede wenden.     

 


