
 

In de week gelegd 05-2024, 28-01-2024,  Een Ware of een valse profeet? 
Deuteronomium 18, 15-20; I Korintiërs 7, 32-35; Marcus 1, 21-28 

 

Iedere tijd vraagt om mensen die een betrouwbare koers van leven uitzetten. 

Waar velen vechten om aandacht en volgers, blijkt de vraag wie te vertrouwen 

is ook vandaag acuut. Zo loopt in België de rechtszaak tegen Nathan 

Vandergunst, géén onbeschreven blad. Onder het pseudoniem ‘Acid’ (zuur) 

verspreidde hij via YouTube een aanklacht tegen een achttiental studenten van 

de elitaire club Reuzegom vanwege  een gruwelijke ontgroening, waarbij 

Sanda Dia het leven liet. De daders kregen werkstraffen tot 300 uur en een boete van 400 

euro. Te laag vond Acid, die ook kritiek heeft op de media die de namen van de daders 

anonimiseerden en deze onthulde. Zelf beschuldigd van ‘belaging, smaad, laster, eerroof en 

discriminatie’ (Trouw, 18-01-2024), riskeert Acid twee jaar cel en een boete van 136.000 euro; 

meer dan de mensen die hij aanklaagt. Wat is zijn drijfveer, belang van de ander of zichzelf, is 

hij ware of een valse profeet? 

 

Dit speelde ook ten tijde van Mozes. In de eerste lezing  belooft hij het volk dat God ná hem 

een profeet zal doen opstaan, naar wie zij moeten luisteren; die hen zal zeggen wat God 

opdraagt. Hoe controleer je dat? Iemand die dat valselijk doet, zegt God, zal sterven. 

Archaïsche taal voor: diens woord zal  niet bestendig zijn, het is een weg ten dode. Mozes 

raakt hier aan iets wezenlijks, namelijk onze vrijheid en verantwoordelijkheid.  

 

Wie de geschiedenis kent, weet dat leiders in politiek, kerk, bedrijf én gezin ten val kunnen  

komen waar eigenbelang of heerszucht de toon aangeeft. Paulus, die de christenen van 

Korinthe instructies geeft over hun gedrag, verzekert dat hij dit doet voor hun bestwil en hun 

vrijheid niet aan banden wil leggen. Het gaat hem om eerbaarheid en een onverdeelde 

toewijding aan de Heer. En de Heer is het te doen om het geluk van de mens. 

 

Wanneer Jezus in de synagoge van Kafarnaüm mensen in hun vrijheid 

bevestigt, wordt hij lastig gevallen door een man met een slechte geest: Wat 

hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten, 

roept deze. Maar Jezus verdrijft die geest en de mensen ervaren in hem een 

ware profeet. Een betrouwbare levenskoers voor allen blijkt een zaak van allen.  

Een ware profeet leeft vanuit de Geest van God.   

 

 

 

 

 

 


