
 

In de week gelegd 03-2024, 14-01-2024, Word wakker!  

I Samuël 3,3b-10.19; I Korintiërs 6,13c-15a. 17-20; Johannes 1,35-42 

Denkend aan gebeurtenissen in het Midden Oosten en Oekraïne zien we 

een wereld in crisis. Nieuwe spanningen in China en de VS scherpen het 

beeld van een wereld in brand. Wie helpt de crises de wereld uit?  

Ons leven gaat intussen ‘gewoon’ door met sportwedstrijden en andere 

alledaagse dingen. Wat vraagt dit van ons? 

   

De eerste lezing vertelt dat Samuel als kind ‘s nachts drie keer bij zijn naam geroepen wordt. 

Hij krijgt van de priester Eli het advies om een volgende keer antwoord te geven. Wanneer het 

nogmaals gebeurt, zegt Samuel: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’. Vervolgens lezen we: 

‘Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet geen van zijn woorden onvervuld.’ 

Welke woorden dat zijn, staat er niet bij. Maar waar Samuels naam zo vaak genoemd wordt, 

ligt het voor de hand te denken aan Gods Naam. 

Wie zich verder verdiept in het leven van de profeet Samuel, ziet een mens die zich vooral 

inzet orde te scheppen in de politieke chaos van zijn tijd. Hij vraagt tijdgenoten wakker te 

worden en invulling te geven aan de Naam van God: Ik ben er voor jou. Wat is daarop het 

antwoord? 

 

In zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe geeft Paulus richtlijnen aan bekeerde 

heidenen in deze vrijgevochten stad om goede christenen  te zijn. Hier hoort bij dat zij zich 

niet afgeven met ontucht. Dit hing nauw samen met een sterke heidense offercultus. In een 

intense seksualiteitsbeleving zou de plaatselijke godheid zich met de offeraar verenigen. 

Wakker worden mensen, meent Paulus: uw lichaam is een tempel van God die in u woont. Hij 

heeft zich al met ons verenigd, wij zijn met lichaam en ziel van Hem. Dan volgt een belangrijke 

zin: Gij zijt niet van uzelf en de prijs is betaald. Wij zijn er voor elkaar. Jezus heeft hier zijn 

leven voor gegeven. Politiek gezien is de vraag: ‘wie zijn wij voor elkaar’, voor God wel eens 

belangrijker kunnen zijn dan wij denken.   

 

Wanneer Jezus zijn eerste leerlingen roept, vinden zij hem tegen 

‘zonsondergang’. Blijkbaar hoogste tijd, maar toch niet te laat om antwoord 

te geven. Wanneer wij luisteren, kunnen wij ook zijn stem die ons roept, 

horen. Word wakker en durf te zeggen: ‘Spreek heer uw dienaar luistert.’  

 

 

 

 

 


