In de week gelegd 52-23, 24-12-2023, ‘Bron van hoop en goede wil’
Jesaja 9,1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-20

B » Het Kerstverhaal is de aangrijpende geschiedenis van de armoedige
geboorte van een kind, niet gepland door ouders, onder Romeinse
bezetting. God zéIf is er de bron van, zegt zijn moeder Maria. De
Hemel bevestigt dit in een droom aan Jozef, en engelen zingen bij zijn
geboorte: ‘Vrede op aarde aan mensen van goede wil’. Wanneer
Jezus later sterk opvalt in een wereld die hem vijandig gezind is, laat
de goede wil bij velen verstek gaan. Tocht groeit hij, ondanks weerstand, uit tot bron van hoop
voor velen. Het Kerstverhaal schildert zijn geboorte in zachte tinten op een hard canvas van
menselijk tekort. Hechten mensen zo aan dit verhaal omdat we er Gods kleuren in ontdekken?

Zoeken in het donker is meestal iets dat ‘op de tast” gebeurt. Maar niet in de profetie van
Jesaja. Hij spreekt over een ‘stralend licht’ dat opgaat over juichende mensen. Hier schijnt een
bevrijdend licht op mensen die verlost worden van hun droeve lot. Paulus sluit daar in de
tweede lezing op aan: de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde
verschenen. Dit heil is er ineens en volledig. Velen zien hier naar uit. Kunnen wij er met ‘een
beetje goede wil’ zelf niet mee starten?

We schrijven 1967. In de film ‘The Miracle Club’, met o0.a. Maggie Smith, gaat een groep
katholieke, lerse vrouwen op bedevaart naar Lourdes. leder van hen is vol van waar het in het
eigen leven aan schort. De kijker krijgt geen lichtprocessie te zien, maar wordt binnengeleid in
een donkere wereld van menselijke imperfectie. Op het harde canvas van :
menselijke ervaringen, tekent de camera het verhaal van mensen die
‘afdalen’ in een bron, door Maria ooit aangereikt. Dit verwijst naar Kerst!
Deze gang wekt, door alle weerstand heen, hun goede wil tot leven. Hier
krijgt de hoop een boost en mensen komen overeind. Zoiets overkwam
ook de herders in het veld van Betlehem. Op aanwijzing van de engelen
troffen zij het pas geboren kind in de kribbe. In dit weerloze kind
aanschouwden zij de reddende bron die God de wereld reikt. Zalig kerstfeest gewenst!




