In de week gelegd 51, 17-12-2023, Maakt mode mooi
Jesaja 61, 1-2a. 10-11; | Tessalonicenzen 5, 16-24; Johannes 1, 6-8. 19-28

Nederlandse topontwerpers Mohammed Benchellal en Iris van Herpen waren hot
news afgelopen herfst (Trouw 29 en 30-11-2023). Mensen die wat meewarig reageren
op nieuws uit de modewereld, vergeten vaak de zorg waarmee wij zelf onze
kleding aanschaffen. Niet enkel is er (veel) geld mee gemoeid maar, méér nog,
onze eigen presentatie is ermee in het geding. Stoffen, kleuren, snit: wanneer je
er goed uitziet, werkt dat naar binnen en straal je het uit. Kleren maken nog altijd
de man/vrouw; buiten- en binnenkant lopen in elkaar over. Maar ook: ‘Al draagt
een aap een gouden ring .../, enfin u begrijpt het.

In de eerste lezing lijkt de profeet Jesaja ‘over de top’: de Geest van God rust op mij en heeft
mij gezalfd. Jesaja vergelijkt de inspiratie van Gods geest met de inwerking van een kostbare
lotion. Het lijkt erop dat Jesaja in Parijs is geweest en een nieuwe uitzet kocht. Hij juicht om
God: Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil. Een
stralende Jesaja brengt glanzend nieuws van redding en verlossing. Geweldig voor ieder die
zich opgesloten weet in negatieve gevoelens, angst en isolement. God reikt ieder een
compleet nieuwe garderobe aan van het merk: Jij mag er zijn!

Gezegend wanneer je mensen ontmoet die deze boodschap van God over weten te brengen.
God spreekt door hen. Ook al hebben zij geen officiéle vergunning van kerk, synagoge of
moskee, zij zijn de profeten van onze tijd. Paulus geeft ons deze basisvoorwaarden daarvoor
mee: Dit verlangt God van u in Christus Jezus: blus de Geest niet uit, kleineer de profetische
gaven niet, onderzoek alles en behoud het goede, houd je ver van alle soorten kwaad...

Hij vraagt ons ‘feestkleding’ te dragen, iets moois te maken van het alledaagse leven.

Dat laatste zegt ook het evangelie waar het ons laat horen dat Johannes de Doper de
woorden van de profeet Jesaja aanhaalt, en daaraan toevoegt: maak recht de weg des
Heren: maak het leven mooier. Dat is de lijn in de mode van de Heer. En al die andere
zaken waar wij ons soms zo druk over maken?

Ach, zal Johannes zeggen, maak je niet dik, modi is de mode’.




