In de week gelegd 49-23, 3-12-2023, Verder in het licht
Jesaja 63, 16b-17.19b. 64, 3b-7; 1Korintérs 1,3-9; Marcus 13, 33-37; I’ Zondag advent

Zitten Sinterklaas en Advent elkaar in de weg? Nee, beide wijzen naar het
licht van Kerstmis. Zij sluiten elkaar in, niet uit. Anders ligt dit in onze
vaderlandse politiek. Moet het licht van de toenadering hier wijken voor
een nieuw cordon sanitaire? Op moraliserende toon etaleren zekere
partijen hun pijn en blokkeren op voorhand iedere brug naar de overkant.
Vreemd, want als je het alléén niet redt, heb je de ander nodig. Alle
partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Ook Jesaja zit in een politieke patstelling. Hij roept tot God: Waarom hebt U ons van de goede
weg laten afdwalen, liet U ons hart verstenen? U bent onze bevrijder en nu zitten we vast!
Scheur de hemel, open, daal naar ons af. Echter, Jesaja’s landgenoten waren die fatale weg zélf
in groten getale ingeslagen! Jesaja vraagt God nu om het volk zowel realiteitszin als ontzag
voor Gods naam te geven. Mag je dat vragen voor een ander, moet ieder die dat wil, daar niet
zelf om komen? Maar hij vervolgt: U hebt uw gelaat verborgen. Verdwaald In het donker zitten
wij tot onze nek in onze schuld; geef ons licht.

In onze tijd lijkt God eveneens verborgen: kerken echoén leegte, christelijke partijen verliezen
aanhang en onze samenleving verwereldlijkt. Het lijkt uitverkoop, ‘black Friday’. Toch durft
Jesaja geloven dat God nog altijd woont in het hart van de mens die open staat voor Hem: Gij
Zijt onze vader, wij zijn de leem; U de boetseerder, wij het werk van uw hand. Kan ons geloof
opnieuw wortel schieten en vrucht dragen? Paulus moedigt ons daarom aan stand te houden:
God is getrouw, en verlangt van ons trouw aan Hem en aan elkaar.

Jezus zegt ons waakzaam te zijn. Hij omschrijft God als een
huiseigenaar die bij zijn vertrek het beheer aan éns, zijn dienaars,
heeft overgedragen. Het is aan ons licht te maken en elkaar een weg
uit het duister te wijzen. Wanneer we dat tot politiek maken, tonen wij
een betrokken hart en kunnen wij, op weg naar onze bestémming, ook
kritisch kijken naar de voortgang. Ga verder in het licht!




