
In de week gelegd 01-24, 01-01-2024, Happy few of happy community?  

Numeri 6, 22-27; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21 

 

Onder een kerstfoto van een klok stond de zin: ‘Tijd maken? Sta eens stil’. 

Met stil staan heeft onze wereld niets; het leven moet dóór, tijd is geld! 

Maar schenk je een glas in, dan stop je wanneer het vol is. Met de tijd 

werkt het volgens de Bijbel net zo. Wanneer een periode vervuld is, kán 

er iets nieuws beginnen. Iedere tijd vraagt om ‘activa en passiva’ in de 

juiste verhouding. Goed leven met elkaar vraagt zorg.  

 

De geschiedenis staat vol verhalen waarin die verhoudingen zoek 

raakten. Denk aan conflicten en oorlogen, aan epidemieën als de pest. 

Allemaal leveranciers van chaotische taferelen van mensen in crisis. Onze 

tijd, losgezongen als zij is van traditionele kaders, deelt in dat lot. Zoveel 

mensen zijn getroffen door oorlog, en andere crises als corona, milieu- 

en klimaatproblemen, menselijk falen. Velen weten niet waar te zoeken. 

Sta daarom eens stil; luister en kijk waar iets nieuws begint ... 

 

In zijn brief aan de christenen van Galatië schrijft Paulus: ‘Toen de ‘volheid van de tijd’ was 

aangebroken, schonk God zijn zoon aan de wereld.’ Op dat moment stond de tijd stil voor een 

nieuw begin. De Hemel zal de adem hebben ingehouden, want het stil staan van de tijd krijgt 

pas zin, wanneer wíj verstillen door ons hart te openen en ons verstand te gebruiken. Hier 

werd God mens en kregen wij de rang van Gods kinderen, opdat wij God ‘onze Vader’ zouden  

noemen. Wij werden allen opgenomen in de ‘Hemelse elite’, daar horen wij thuis! 

 

Met het woord elite, staat de wellicht grootste crisis van onze tijd in het zicht. Een massa 

mensen in onze samenleving voelt zich niet gehoord en niet gezien. Het verband dat vroeger 

tussen de mensen bestond, is weg. Er is een leegte gekomen tussen mensen waar vroeger 

ruimte was, en wij dreigen het geloof in elkaar en in God te verliezen. Waar dat gebeurt, valt 

de grond onder ons bestaan weg en kunnen we enkel nog vallen.    

 

Daarom is het van belang regelmatig stil te staan, te luisteren, te kijken met ons 

hart en daarbij  onze ogen gericht te houden op elkaar. Wij zijn kinderen van de 

ene Vader. Onder ons zijn gidsen, zoals eens Johannes de Doper, die wees naar de 

heilbrenger aller tijden, Jezus Christus. Jezus wijst een weg die loopt van ‘happy 

few’ naar ‘happy community’, van ego naar gemeenschap. Het jaar dat wij 

tegemoet gaan, zullen wij zelf ‘maken’. Onder een ándere klok, die van het 

Londense station St. Pancras, staat de tekst: I want my time with you!  

Kijk, dán wordt het mogelijk, een Zalig Nieuwjaar! 
                           
 

 


