
In de week gelegd 48-23,26-11-2023, Knaller van de Koning  
Ezechiël 34, 11-12.15-17; I Korintiërs 15, 20-26.28; Matteüs25, 31-46 

 
Koning Willem Alexander tekende op veertien november van dit jaar met 
Duitsland namens de regering een overeenkomst over waterstofwinning en  -
leverantie. Al eerder vormden koning en water een gelukkige, zorgzame, 
combinatie. In dit proces kan Nederland zich tot een van de belangrijkste 
waterhubs in Europa ontwikkelen en komen wij vérder in de verduurzaming 

van de industrie- en transportsector! Met ons varen natuur en bedrijfsleven hier wél bij! 
Waterstof is, door haar gigantische kracht, naast bron van energie ook bron van grote zorg; 
dus liever niet laten exploderen! Zorg is factor van de eerste orde!  
 
In de eerste lezing zegt God, bij monde van de profeet Ezechiël, dat Hij als een herder omziet 
naar zijn schapen. God kiest niet voor het beeld van een generaal of een wereldveroveraar, 
maar voor dat van de herder om uitdrukking te geven aan zijn zorg voor álle mensen, altijd!  
Paulus gaat daar nader op in, waar hij Christus positioneert als de hoop voor alle mensen, 
hoop ook voor ná dit leven. Kwamen door de mens (Adam) zonde en dood in de wereld, in 
Christus mogen wij herleven, en krijgt Gods altijddurende zorg gestalte. Als dat niet zo was, 
zegt Paulus, dan waren wij die op Christus vertrouwen, de beklagenswaardigste van alle 
mensen. Wij groeien in hoop, de bron van kracht en energie die ons geloof voedt.   
 
Vandaag, op het feest van Christus Koning, beschrijft Jezus ons zijn visioen van de terugkeer 
van de Mensenzoon, van hemzélf dus, aan het einde der tijden. Dat is aan het eind van ónze 
tijd, wanneer hij komt als koning van de schepping en zal zeggen: Ik had honger en je gaf me 
te eten, ik had dorst en je gaf me te drinken, was een vreemdeling en je nam mij op. Ik was 
naakt en je hebt me gekleed, ziek of in de gevangenis en je hebt mij bezocht. Als wij vragen 
wanneer dat dan was, zal hij zeggen: ’ Wat je gedaan hebt voor een van de  geringsten van 
mijn broeders/zusters heb je voor mij gedaan’. Je bood zórg! 
 
Hier ontkiemt geluk en ligt de blijvende bron van een sterke 
samenleving: water voor een dorstige, brood voor iemand met honger, 
aandacht voor een eenzaam mens. Hernieuwbare energie die onze 
samenleving op temperatuur brengt. Zorgen we daarvoor? 
 

 

 

 

 

 

 


