
In de week gelegd 47-23, 19-11-2023, ‘Talent voor politiek’  
Spreuken 31,10-13.19-20. 30-31; I Tessalonicenzen 15,1-6; Matteüs 25,14-30; 

 

In de media wordt geworven naar de gunst van de kiezer. Die heeft véél 

aan het hoofd. Dat gold ook Nieuwsuur’s presentatrice Tweebeeke, die 

aan het slot van haar gesprek met lijstrekker Omtzigt de draad 

kwijtraakte. Hij legde haar nog maar eens geduldig uit wáár in Den Haag 

de macht ligt. Wat een talent!  

 

In deze opgejaagde tijd stelt het Bijbelboek Spreuken: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ 

Wij mogen bij dit beeld denken aan ‘Vrouwe Politica’, de moeder van de polis (gemeenschap). 

Haar kracht wil rusten in ieder zorgzaam mens. Sterkte vind je in de ruimte van ons hárt. 

Daaronder, in de schoot, schuilt het geheim van het leven. Een sterke vrouw heerst niet, maar 

deelt en heelt, biedt levenskracht. Zij draagt ‘zorg’ voor de gemeenschap. Door haar licht het 

leven óp. Kom daar eens om in de politiek, waar het te vaak  draait om oneliners!  

 

Toch blijft de stembusstrijd spannend, want de meeste stemmen leveren de grootste macht. 

Eén van de lijsttrekkers meldde onverbloemd dat hij gáát voor de macht. Tja, zo’n geluid kan  

voor een goede luisteraar beslissend zijn. Kijk naar Paulus. Wij horen hem vandaag spreken 

over ‘de dag des Heren’, over het beslissende uur dat er voor allen is. Dát moment, zegt hij, 

komt als ‘een dief in de nacht’, onverwacht. Hij vervolgt: maak je daarover niet druk, want wie 

wandelt op de weg van God is een kind van het licht. Die kinderen leven niet in het duister, 

maar in het licht van zijn liefde. Zien we daar niet allemaal naar uit? 

 

Waar ligt onze kracht, wat zijn onze talenten? Jezus vertelt een boeiende 

parabel over een heer (God) die op reis gaat, en zijn personeel (ons) 

achterlaat met de opdracht goed voor zijn zaken te zorgen. Ieder kreeg 

talenten naar bekwaamheid. Bij terugkomst hield hij afrekening. De 

dienaren die hun talenten naar vermogen hadden gebruikt, nodigde hij 

binnen in zijn rijk. De dienaar die zijn éne talent, goed voor een fortuin (!), 

had verborgen, zette hij buiten de deur. Wat is een talent anders dan een 

eigenschap die bij je past, en waar je blij van wordt wanneer je haar 

gebruikt om te bouwen aan gerechtigheid en geluk? Oók in de politiek! 

 

 

 

 

 

 


