
In de week gelegd 46-23, 12-11-2023, Licht en dwaallicht 
Wijsheid 6, 12-16; I Tessalonicenzen 4, 13-18; Matteüs 25,1-13  

 

In het licht van de zwaar bevochten zege in 1945 op het fascisme, kreeg 

de VN het morele mandaat om wereldwijd democratie en gerechtigheid 

te bevorderen. Zij nam de failliete boedel van de Volkenbond over en 

bouwde aan vrede. Naast de spelers in de Koude Oorlog tussen Oost en 

West, ontpopte de wereld van de politieke islam zich tot een actor van 

betekenis. Nu, 78 jaar later, typeert de New York Post de laatste VN top, 

waar vier van de vijf permanente leden níet verschenen, als een ‘hooker convention’, waar 

prostitutie welig tiert, Iran voorzitter is van een forum voor mensenrechten en Saudi-Arabië 

toetreedt tot een VN commissie voor vrouwenrechten, dwaallichten?  

Paul Jansen (Tel. 04-11-2023) vraagt zich af of er nog hoop is voor de ‘moreel corrupte VN’.  

 

Vandaag horen wij dat de wijsheid die van God komt, makkelijk wordt ontdekt door wie haar 

liefheeft: ‘Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar aan 

zijn deur’, dáár waar je de wereld ingaat. Wijsheid is het licht dat nooit zichzelf zoekt. Maar, 

waar het ego voorop gaat, vervaagt zij al snel tot een lege huls. Voorbeelden te over. Paulus 

deelt met ons een geheim van het leven: ‘Gij mag niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, 

die geen hoop hebben’. Ja, hoop doet leven! Paulus’ bemoediging gaat vérder dan leven na de 

dood, Gods leven begint al hier en nu, bij onze ‘deur’!   

 

In een parabel vertelt Jezus ons over vijf wijze en vijf onverstandige meisjes. Alle tien hebben 

zij een lamp (licht!) om de bruidegom (metafoor voor God) tegemoet te gaan. De wijze 

meisjes hadden voor olie gezorgd, de domme niet. De bruidegom liet op zich wachten, maar 

toen hij kwam, midden in de nacht (!), traden de bruidsmeisjes hem tegemoet. De domme 

meisjes vroegen olie aan de verstandige , maar die gaven het niet, want ze hadden niet 

genoeg voor alle tien. Je moet blijkbaar zélf voor brandstof, 

licht, zorgen. De wijze meisjes gingen met de bruidegom mee. 

Toen later de vijf onverstandige kwamen, deed de Heer niet 

open, maar liet hen buiten staan, het lot van een wereld/VN 

waar Gods licht afgewezen en wéggehoond wordt.  

Zijn licht in Christus verjaagt mét het duister ieder dwaallicht, 

en schenkt ons vrede.   

 

 

 

 


