
In de week gelegd 44-23, 29-10-2023,  Stem wijzer, ontwikkel  empathie! 
Exodus 22, 20-26; 1Tessalonicenzen 1,5c-10; Matteüs 22, 34-40 

 

De tijd van de stemwijzer is aangebroken. ProDemos presenteert een lijst met 

dertig stellingen die je kunt beantwoorden: eens/oneens/geen mening. Dat klinkt 

aardig, maar geen woord over de motieven die tot een standpunt kunnen leiden. 

Wordt je keus bepaald door eigen  - of algemeen belang en deugen je 

overwegingen?  Zoeken naar waarheid is een wederzijds proces.   

Doe je dat mét elkaar, dan groeit er empathie.  

 

De eerste lezing vandaag, uit het Oude Testament, ca. 2500 (!) jaar oud, gaat over 

vreemdelingen. God zegt tegen Mozes: behandel hen niet slecht en maak hun het leven niet 

moeilijk;  jouw volk heeft Immers zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Het weet uit 

ervaring hoe het voelt om slecht behandeld te worden om wie je bent. Bedenk, ‘vreemd’ is 

ieder die niet als ‘eigen’ aanvoelt. Slaat dit niet op elke mens die ‘anders’ is? God doet een 

beroep op onze empathie, ons inlevingsvermogen. Wanneer dát groeit, zullen er steeds 

mínder ‘vreemdelingen’ zijn, omdat wij met elkaar vertrouwd raken! Ten overvloede zegt God 

van zichzelf dat Hij ‘vol medelijden’ is, met ons meeleeft. Bij Hem mogen we beseffen dat het 

niet bij woorden blijft. Hij zoekt de vervulling hiervan door zowel ‘in- als outsiders’. 

 

Paulus haakt hier in zijn brief aan de inwoners van Tessalonica op in: Ons optreden bij u was 

gericht op uw heil. Hij prijst hen omdat zij het geloof in Jezus hebben aangenomen en in 

woord en daad navolgers van Hem zijn. Paulus stelt hen ten voorbeeld aan allen.  

 

Dat roept de vraag op naar de houding van Jezus zelf, waar het gaat om het 

maken van keuzes. Grote  stemmingmakers in het Israël van die tijd, Farizeeën 

en Sadduceeën, discussiëren met Jezus over de vele wetten en regels. Zij 

stellen hem een strikvraag: ‘Meester, wat is het voornaamste gebod in de 

Wet?’ Jezus antwoordt als volgt: ‘Het belangrijkste gebod is God liefhebben 

met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Het tweede gebod, 

daaraan gelijkwaardig, is: bemin je naaste als jezelf. Hier zet Jezus geen punt 

maar een komma en mogen wij verder gaan, mét elkaar. 

 

 

 


