In de week gelegd 43-23, 22-10-2023, Voorspoedig herstel!
Jesaja 45,1.4-6; Thessalonicenzen 1,1-5b; Matteis 22, 15-21

In ons land wordt rechtgesproken ‘in naam van de koning’, maar het
strafrecht zélf is vrucht van onze cultuur. Hieraan is het burgerinitiatief
‘Herstelrecht’” een nieuwe loot (Trouw, 12-10-2023). Dit vraagt aandacht voor het
rechtzetten van een verstoorde verhouding na de misdaad. In dit
wetsvoorstel wordt de dader, die maximaal zes maanden gevangenisstraf zou
kunnen krijgen, onder elektronisch toezicht, enkelband, aan het herstel gezet.
Slachtoffers zoeken geen wraak, maar willen, naast financiéle genoegdoening, dat de dader
zich betert. In het buitenland ziet men hierdoor 50 % minder recidive. Geen gevangenis, geen
criminele infectie?

Het ‘herstelaspect’ is een belangrijke karakteristiek van het joods-christelijke geloofsgoed. Zo
spreekt Jesaja vandaag in zijn profetie tot Kores, de koning van Perzié, dat God hem een
erenaam geeft. Deze vorst die het joodse volk gevangen hield, krijgt de naam ‘gezalfde’ ofwel
‘Messias’. Hij opent voor Israél, Gods uitverkoren volk, een deur om terug te keren naar het
Beloofde Land; over ‘herstelrecht’ gesproken. Deze ex-onderdrukker geeft het volk de vrijheid
terug en krijgt van God een titel die aan de koning van Jeruzalem toekwam, Messias!

God doet heel de geschiedenis door niet anders. Telkens wanneer mensen oprecht berouw
hebben van hun verkeerde gedrag en dienstbaar willen zijn aan Gods gerechtigheid, krijgen
we de kans onze fouten te repareren. Gods Naam is : Ik ben er voor jou! Het burgerinitiatief
groeit op rijke grond! God zoekt het voor ons niet in een gevangenis, maar in de vrije wereld.
We schieten niets op met mensen die verbitteren en verzuren. Wij zijn geroepen tot vrijheid,
zegt de apostel Paulus (Galaten 5,13). Vrijheid moeten we leren ontvangen en geven. Groeien in
verantwoordelijkheid hoort daarbij ...

Jezus staat in zijn leergesprek met de Farizeeén onder druk. Zij vragen hem: ’Is het geoorloofd
de keizer belasting te betalen?’ Zegt Jezus ‘ja’, dan buigt hij voor de bezetter en
is geen goede jood. Zegt hij ‘nee’, dan is hij opstandig tegen de Romeinen. Hij
neemt een belastingmunt en vraagt de omstanders: ‘Van wie is de beeltenis?’.
Zij zeggen; ‘Van de keizer’, de heerser die zegt: Jij bent er voor mij’.

Jezus antwoordt verrassend: ‘Geef de keizer wat de keizer toekomt en God wat
God toekomt’. Waar de keizer mensen ‘vast’ zet, biedt God een nieuw begin,
ziet kansen voor (een voorspoedig) herstel en zijn wij er voor elkaar!




