
In de week gelegd 42-23, 15-10-2023, Wereldmissiedag  

Jesaja 25,6-10a; Filippenzen 4,12-14. 19-20; Matteüs 22, 1-14  

 

Naast China, dat ‘aangepaste’ landkaarten uitgeeft en Rusland dat de 

oorlog tegen Oekraïne intensiveert, kreeg de wereld nóg een schok toen 

afgelopen week duizenden Hamasstrijders vanuit Gaza een bloedige 

aanval op Israël openden. Grensposten werden vernietigd, soldaten 

gedood, festivalgangers vermoord en Israëlische burgers als levend 

schild gegijzeld. Dit in antwoord op de sinds 1948 gevestigde Joodse staat in Palestina. Op de 

achtergrond spelen naast de wereldmachten ook regionale machten als Iran en Turkije hun 

eigen, vaak vuile, spel. Onze wereld ziet er gehavend uit, hoe verder?  

 

In het visioen van Jesaja verschijnt juist een ander wereldbeeld. Met een maaltijd van 

uitgelezen gerechten en verrukkelijke wijnen richt God, als ‘Heer van de legermachten’, op de 

berg Sion (Jeruzalem!) een feestmaal aan voor alle volken. God verscheurt de sluier die over 

de naties ligt: wij krijgen helder zicht op leven en geluk en God vernietigt de dood. Dát is Zijn 

plan met de wereld. Hij redt ons, en ‘Moab’, de vijand, wordt aan het slot van vers tien als stro 

vertrapt. Een verhaal met een twist, want net als bij de roeping van Mozes waar God zegt dat 

Hij het volk komt redden, krijgt Mozes de opdracht: ‘Ga op weg, jíj zult mijn volk uit Egypte 

leiden’. Zo geeft God ons vandaag zicht op een feestmaal, maar de weg ernaartoe zullen wij 

zélf zullen moeten afleggen. 

 

Paulus in de tweede lezing, noemt zich ’volledig ingewijd’: heeft armoede en overvloed 

meegemaakt. Hij weet hoe moeilijk de weg is, maar gáát, vertrouwend op Christus die hem 

kracht geeft. Geen Luilekkerland sprookje, maar een reële blik op de weg waarop we zelf aan 

het werk moeten, vieze handen krijgen en vuile kleding.  

 

En dan die intrigerende parabel van Jezus over een koning (God) die een bruiloftsfeest geeft 

en zijn dienaars net zo lang uitzendt tot de zaal vól is. Maar wanneer hij ziet 

dat één van de genodigden geen bruiloftskleed draagt, laat hij die eruit 

zetten. Waarom? In Jezus’ tijd gaf een rijk man zijn gasten een 

‘bruiloftskleed’: een overjas, die  de gast over zijn andere kleding droeg. 

Deze gast wil dit kleed niet dragen. Waar God onze wandaden wil bedekken 

met zijn vergevende liefde (Jes.64,6), wil de betreffende gast hier niets van 

weten. Feest vieren? Wij zijn op missie en hebben een weg te gaan …  

 


