
In de week gelegd 41-23, 08-10-2023, Vet wil bovendrijven  

Jesaja 5,1-7; Filippenzen 4, 6-9; Matteüs 21, 33-43  

 

‘Vet’ staat tegenwoordig voor ‘gewéldig!’, maar voor de ouders die hun 

dochter op de deur hoorden bonken en roepen: ’Laat me erin!’, waren de 

druiven zuur. Het meisje werd achtervolgd door leeftijdgenoten op fatbikes, 

de bokkenrijders van onze tijd. Hier geldt de uitdrukking ‘Vet wil bovendrijven’. 

Eenzelfde lot onderging een dertienjarige jongen die zij al een tijd in de gaten 

hielden via ‘Snapchat’; hij is ten einde raad (Tel 28-09-2023). Slachtoffers van 

deze bendes in de regio Haarlem, kunnen geen kant uit. Pogingen tot een gesprek door de 

burgemeester leverden niets op. Ook de politie staat machteloos. Dit woekerende onkruid 

verziekt de samenleving. Wie biedt raad? 

 

De profeet Jesaja worstelt met soortgelijk probleem. Hij zingt een tragisch lied over zijn vriend 

die hard werkt om zijn wijngaard tot bloei te  brengen. Ondanks alle inzet levert ze niets dan 

zure bessen op. De vriend staat symbool voor God die hoopte op recht, maar ziet dat in zijn 

geliefde Israël het recht wordt verkracht. Ook hier wil het vet bovendrijven. Het beloofde land 

wordt beroofd land. Voor de goede orde, geen straf van God, maar het gevolg van het slechte 

gedrag van de machthebbers van die tijd. 

 

Jezus vertelt vandaag de parabel van de misdadige wijnbouwers, waarin een landeigenaar een 

wijngaard aanlegt, metafoor van het Rijk Gods: een samenleving van mensen van goede wil. 

Bij de oogsttijd zond hij zijn dienaren uit om de opbrengst in ontvangst te nemen. De 

wijnbouwers echter, grepen tot twee keer toe de dienaren vast, mishandelden en doodden 

hen. Vervolgens stuurde de eigenaar zijn zoon. Toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze: 

‘Dat is de erfgenaam, laten we hem doden en de erfenis grijpen.’ Jezus vraagt zijn gehoor wat 

de eigenaar van de wijngaard met de misdadige wijnbouwers zou doen. Hun antwoord: die 

neemt hen de wijngaard af en laat hen een ellendige dood sterven. 

Jezus gaat hier niet op in, maar zegt: ’Heb je nooit gehoord dat de 

steen die door de bouwlieden is afgekeurd, juist hoeksteen is 

geworden?’ Daarmee doelt hij op zichzelf. God heeft er ‘weet’ van, 

zegt hij. Voeg je steen bij zijn hoeksteen, dan wórdt het nog eens 

wat met die wijngaard. Zo vermijd je vet dat bovendrijft. Daar zijn 

wij zélf bij! Breng dát nieuws maar op fatbikes van deur tot deur!   

 

 


