
In de week gelegd 40-23, 01-10-2023, Van TikTok naar Tip Top 

Ezechiël 18, 25-28; Filippenzen 2, 1-11; Matteüs 21, 18-32 

 

‘Het leven is niet eerlijk’, zeggen mensen wel wanneer het 

tegenzit en het leven hen benauwt. Je zult maar slachtoffer 

zijn van roddels op het net. Je leven wordt een hel: mensen 

jong en oud kijken langs je heen, je voelt je bespot en 

uitgelachen. Van een ‘tip top’ leventje val je dankzij sites als  

Tik Tok en Snapchat in een afgrond. Kan het erger? Ja, 

wanneer je zelf ook anoniem zulke bagger op het net zet. 

Een heilloze weg waar uiteindelijk iedereen ten val komt. 

 

De profeet Ezechiël spreekt niet over ‘het leven’ dat oneerlijk is, maar over mensen die God de 

schuld geven van hun ongeluk, het recht in eigen hand nemen en van levenswegen een 

doodlopend pad maken. Tip top wordt Tik Tok, het leven verandert in een afvalbak. Dat zagen 

we vorige week ook bij hooligans onder het Ajaxpubliek die, rel-schoppend hun ongenoegen 

toonden. En wat te denken van klimaatactivisten die de toegang tot een snelweg blokkeren en 

klagen over blauwe plekken van het waterkanon? Wie tot inzicht komt, zegt Ezechiël, breekt 

daarmee en zal ópleven.  

 

Paulus nu, breekt in de tweede lezing een lans voor het streven naar eensgezindheid en 

maant ons niet toe te geven aan partijzucht. Die woorden blijven haken in de huidige 

verkiezingstijd. Paulus spreekt echter niet over politieke strijd, maar over onenigheid onder 

gelovige volgelingen van Jezus, die een gemeenschap willen vormen. Hij roept hen op 

eigenbelangen niet te laten overheersen, maar ruimte te scheppen voor elkaar. Jezus wordt 

door hem ten voorbeeld gesteld: hij hield niet vast aan zijn gelijkheid met God, maar stelde 

zich gelijk aan óns en werd gehoorzaam tot de dood op het kruis.  

 

Jezus geeft ons vandaag het voorbeeld van twee broers die door hun vader 

werden gevraagd te werken in zijn wijngaard, metafoor voor onze wereld. 

Ze zeiden ja, maar deden nee. De eerste blééf weg, maar de tweede kreeg 

spijt en ging alsnóg de wijngaard in. Die laatste deed de wil van zijn vader, 

zegt Jezus, evenals als de tollenaars en de ontuchtige vrouwen die door het 

woord van Johannes de Doper spijt kregen van hun weg en hun koers 

wijzigden. Zij kozen een afslag, wég van Tik Tok en gingen richting Tip Top. 

Daar knappen wij allemaal van óp!   

 
 

 


